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Voortzetten van het vasten  
 

 ﴾  وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأتْيِكََ الْيَقٖينُ  ﴿
ُ عَنْهُ أنَههُ حَدهثهَُ  ِ رَضِيَ اللَّه  عَنْ أبَِى أيَُّوبَ الْْنَْصَارِي 

ِ صلى الله عليه وسلم قَالَ    :أنَه رَسُولَ اللَّه
الٍ، كَانَ كَصِياَمِ الدَّهْرِ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثمَُّ  »  « أتَبَْعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّ

Beste broeders, zusters! 
Na een maand lang intensief opleiden en evaluatie 
hebben wij op een bedroefde wijze afscheid genomen 
van de gezegende maand Ramadan. Moge Allah (swt) 
ons nog vele Ramadan-maanden  laten ervaren met 
hetzelfde enthousiasme en bezinning. In de maand 
Ramadan hebben we onze ziel gedisciplineerd door te 
vasten, onze eigendommen gezuiverd met zakaat, 
hielden we ons vaker bezig met de Koran en kregen 
we het gevoel van saamhorigheid door het taraweeh-
gebed gezamenlijk te verrichten. Kortom, we 
bereikten rust en vrede door een periode door te 
brengen zoals het ons is opgedragen. Het is een 
vereiste van onze dienstbaarheid om na zo’n intense 
periode in deze staat te blijven. Een van de talloze 
wijsheden van het vasten is dat het ons weerhoudt 
van slechte daden en ons lichaam uitrust met goede 
innerlijke waarde. Onze profeet (vzmh) zei: “Het 
vasten is een schild (…).”1 We vermeden het breken 
van de harten, laster, kwade trouw en alle soortgelijke 
zonden terwijl wij aan het vasten waren, het is 
belangrijk dat we vanaf heden deze toestand blijven 
volhouden. Het leven gaat trouwens op volle toeren 
door en onze nafs kan ons op elk moment domineren. 
Allah de Almachtige zegt in de Koran: “En dien jouw 
Rab, totdat het zekere tot jou komt.”2 Hij 
verklaarde dat deze gang van zaken voortgezet moet 
worden. We dienen er dus voor te zorgen dat we 
blijven vasten met al onze ledematen en ernaar 
streven om een goed leven te leiden in 
overeenstemming met onze dienstbaarheid naar 
Allah toe.  
 
Beste broeders, zusters! 
Dienstbaarheid vereist continuïteit, het mag nooit 
worden onderbroken. De goede winsten die we 
tijdens de Ramadan hebben behaald, zouden na 
vandaag op dezelfde manier voortgezet moeten 
worden. Onze gewoonte om tijdens de Ramadan 
gezamenlijk te bidden, dienen we vanaf heden met 
dezelfde enthousiasme voort te zetten en dienen we 
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het belang om het gebed gezamenlijk te verrichten 
goed te beseffen. In deze maand werden we 
eensgezinds met de Koran, we dienen dit we voort te 
zetten en te praktiseren. De overlevering van Alkame 
(ra) geeft ons een goede maatstaf over de continuïteit 
van aanbidding: “Ik vroeg aan Aisha, de moeder 
der gelovigen het volgende: O moeder der 
gelovigen! Hoe was de aanbidding van de 
boodschapper van Allah (vzmh)? Had hij dagen 
dat hij wat terughoudender was? Aisha (ra) gaf 
het volgende antwoord: “Nee! Zijn daden waren 
constant. Wie van jullie kan dit voortzetten net 
zoals de boodschapper van Allah (vzmh)?3 Degene 
die de bewustwording met betrekking tot aanbidding 
in de Ramadan aanleert, dient deze bewustwording 
niet te beperken tot de maand Ramadan en dient men 
niet terug te vallen in achteloosheid. Vasten in de 
maand Shawwal is een kans voor ons om het vasten 
en de daden die we hebben aangeleerd voort te 
zetten. Onze profeet (vzmh) heeft gezegd: “Wie 
tijdens de Ramadan vast en daarna nog zes dagen 
in Shawwal daaraan toevoegt, het zal zijn alsof 
hij het hele jaar heeft gevast.”4 Hij gaf ons het 
goede nieuws van een grote beloning.  
 
Beste aanwezigen! 
Laten we doorgaan met het vasten. Laten we onze 
aanbidding  op een juiste manier verrichten. Laten we 
het gebed in gemeenschap blijven verrichten en onze 
vrienden aanmoedigen om gezamenlijk te bidden. 
Laten we sadaqah blijven geven zodat narigheid van 
ons wegblijft. Laten we de prachtige gewoontes die 
we tijdens de Ramadan hebben verworven integreren 
in ons leven en laten we tijd doorbrengen met de 
gemeenschap en niet gemakzuchtig handelen. Laten 
we onze kinderen vertellen over de voortzetting van 
het vasten en een goed voorbeeld voor hen zijn. Laten 
we actief zijn met de Koran. Laten we in onze 
smeekgebeden de ummah herdenken.  
Bij deze doe ik doe’a tot Allah en vraag ik Hem dat 
het Ramadanfeest zegening met zich meebrengt en 
dat onze broeders en zusters in de getroffen 
aardbeving gebieden en andere islamitische geografie 
leven verlicht zullen worden.  De preek beëindig ik 
met de volgende wijze woorden: “Hadj begint pas als 
men Mekka verlaat, aanbidding begint pas als men de 
moskee verlaat en het vasten begint pas als de Ramadan 
voorbij is.” Moge onze Rab ons met deze wijze 
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woorden laten leven en ons naar de volgende 
Ramadan leiden. Amin 


