Feestdagpreek, 21.04.2023
Ramadanfeest: Laten we de broederschap
versterken
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Beste moslims!
We hebben nog een Ramadan achter de rug waarvan
het begin genade, het middelste deel vergeving en het
laatste deel verlossing van de djahannam is. We zijn
bedroefd dat deze gezegende maand achter ons is,
maar tegelijkertijd ervaren we de vreugde voor het
bereiken van de feestochtend waarbij de vreugde met
onze islamitische broederschap wordt gedeeld. Onze
feestdagen zijn de dagen waarop de liefde en respect
onder de gelovigen ten volle herleven. Alle lof voor
Allah die ons veilig en wel de feestdag heeft laten
bereiken. Vrede en zegeningen zij met onze profeet
Mohammed (vzmh) die de feestdagen beschrijft als
dagen van vreugde, liefde en herdenken van Allah.
Fijne feestdagen aan al onze moslimbroeders en
zusters!

Beste gelovigen!

Allah (swt), de enige Rab der werelden zei: “Wie een
goede daad verricht, (zowel) man als vrouw, en
een gelovige is, diegene doen Wij een goed leven
leiden. En inderdaad, wij vergelden hen met hun
beloning in overeenstemming met het beste van
hetgeen zij hebben gedaan.”!

We hopen dat onze goede daden en gebeden zijn
vermeerderd in de maand Ramadan die we nu achter
ons hebben gelaten. En wij geloven dat deze daden
door Allah aanvaard gaan worden. We moeten deze
zegen en voorspoed van de Ramadan meenemen naar
andere maanden en doorgaan met de goede
gewoonten die we hebben aangeleerd. De
bewustwording van dienaarschap naar Allah toe, -die
we tijdens de maand Ramadan tonen- dienen we te
behouden.

Beste aanwezigen!

Feestdagen zouden de dagen moeten zijn waarop de
islamitische broederschap die we nodig hebben, van
harte wordt begrepen. Moeder, vader, echtgenoot,
vrienden, familieleden en buren moeten bezocht
worden. Degenen die ver weg wonen, daar moeten we

! Nahl 16:97

in ieder geval telefonisch contact mee opnemen.

Al onze overleden naasten dienen herinnerd te
worden door Fatiha voor ze te lezen. Onze Schepper
zegt: “De gelovigen zijn elkaars broeders.”?

Dit vers dienen wij in ons leven toe te passen. We
dienen niet te vergeten dat we op zulke feestdagen
onze broederschap moeten voldoen door elkaar op te
zoeken. Als er wrokkige mensen om ons heen zijn,
dienen we ons in te zetten om hen te verzoenen.
Onze profeet (vzmh) zei: ”Geef elkaar geschenken.
Geschenk zal de haat uit het hart verwijderen.”’
We dienen niet terughoudend te zijn in het geven van
geschenken en complimenten.

Beste broeders, zusters!

Profeet(vzmh) zei: “Moslims zijn elkaars
broeders.”* Laten we op deze gezegende dag onze
moslimbroeders en -zusters niet vergeten die
verspreid over de wereld in problemen zitten en
onderdrukt worden. Laten we doe’a doen voor onze
broeders en zusters die in Jeruzalem, Oost-Turkestan
en andere onderdrukte gebieden wonen. Op deze
gezegende dag zal onze doe’a namelijk aanvaard
worden. Moge onze Rab deze onderdrukte en
bedroefde broeders en zusters zo snel mogelijk in
veiligheid brengen. Laten we in de regio’s waar we in
minderheid leven, onze kinderen het gevoel geven
dat deze dagen speciaal zijn en laat hen meegenieten
van deze feestdag. Ter gelegenheid van deze feestdag
verzoeken wij onze Rab om ons de daadwerkelijke
vreugde van de feestdag te laten beleven waarbij alle
onderdrukte en bedroefde mensen in de wereld
glimlachen. Amin
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