Vrijdagpreek, 12.05.2023
Vasthouden aan Allah’s koord
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Beste moslims!
Onze Rab zegt het volgende in de Koran: “Houden
jullie je allen tezamen vast aan het koord van
(het verbond met) Allah en raak niet verdeeld
(in groeperingen). En gedenk de gunst van
Allah, (die Hij jullie bewees) toen jullie
vijanden waren en Hij jullie harten verenigde,
opdat jullie door Zijn gunst broeders konden
worden. Jullie bevonden je op de rand van een
brandhaard en Hij heeft jullie daarvoor behoed.
Zo maakt Allah jullie Zijn tekenen duidelijk,
opdat jullie je wellicht laten leiden.”!
Islamitische geleerden verklaarden “Zich
vasthouden aan Allah’s koord” als zich
vasthouden aan de Koran en de Islam. Men dient
zich te houden aan de religie en de vereisten ervan.
Onze profeet (vzmh) beschreef de Koran als “Het
koord van Allah dat van de hemel naar de
aarde hangt.”

Beste gelovigen!

Degenen die in de Islam geloven zullen zowel in
deze wereld als in het hiernamaals met voorspoed
te maken krijgen maar dan dienen ze niet verdeeld
te raken. Als we geen wederzijds respect tonen
voor onze verschillende gedachten en meningen en
ons hartverscheurend gedragen dan zullen we
onenigheid krijgen. Allah (swt) Wiens genade alle
wezens omvat zegt: “Wat degenen die
scheidingen in hun religie aanbrengen en zich
in groeperingen verdelen betreft: Met hen heb
jij niets te maken. Hun zaak berust bij Allah.
Dan licht Hij hen in over hetgeen zij hebben
gedaan.”

Door dit te zeggen, benadrukt Hij dat we niet
verdeeld dienen te raken. Hij gebied ons om op
geen enkele manier hiervan af te dwalen.
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Beste aanwezigen!

Vanwege onze meningsverschillen over sociale en
politieke kwesties, mogen we onze
broederschapswet nooit schenden. Kleine zaken
waar we in verschillen dienen niet groter gemaakt
te worden dan dat het is.

Wij moslims die in Allah, Zijn boodschapper en in
de Laatste dag geloven lezen in de Koran:
“Gelovigen zijn elkaars broeders.”* We dienen
volgens dit vers te handelen. We zouden onze
verschillen als rijkdom moeten zien en tolerant,
liefdevol en medelevend tegenover elkaar moeten
zijn. Onze boodschapper van Allah (vzmh) zei:
“Jullie zullen het Paradijs niet binnentreden
totdat jullie geloven, en jullie zullen niet
geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik
jullie iets vertellen wat ervoor zorgt dat jullie
van elkaar houden? Verspreid de vredesgroet
onder jullie.””

Beste broeders, zusters!

Natuurlijk is het concept van liefde niet zomaar
een droge uitdrukking. Het gevoel van liefde heeft
verplichtingen tegenover de mens. Een moslim is
iemand die zijn liefde voor zijn broeder vervult.
Onze profeet (vzmh) zei: “Niemand van jullie zal
echt geloven totdat hij voor zijn (moslim)broer
wenst wat hij voor zichzelf wenst."® We moeten
de legitieme schoonheden waarnaar we verlangen
ook willen voor onze broeder, we dienen elkaar
liefde te geven. In ons dagelijks leven dienen we
om welke reden dan ook niet met onze broeders te
ruzién. We moeten aanstootgevende woorden
vermijden, elkaar omarmen en elkaar niet
discrimineren en uitsluiten. Gelovigen zijn fel
tegen onderdrukking en onrecht, en onderling
nederig en vergevingsgezind. Zolang moslims niet
verdeeld raken, zal onze Rab onze kracht en macht
bundelen.

Moge Allah ons tot Zijn dienaren laten behoren die
hun eenheid bewaren en van elkaar houden
omwille van Allah! Amien!
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