Vrijdagpreek, 19.05.2023

De verantwoordeliikheid van ouders over het kind
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Beste moslims!
Net zoals kinderen verantwoordelijkheden hebben
tegenover hun ouders, hebben ouders ook
verantwoordelijkheden tegenover hun kinderen.
Natuurlijk hebben ouders meer
verantwoordelijkheid en hiervoor kunnen we ze
nooit voldoende bedanken. De mens komt op deze
wereld door middel van geboorte, hij laat de stadia
van kindertijd, jeugd, volwassenheid en ouderdom
achter zich en als zijn tijd aankomt, verlaat hij deze
wereld. Zijn nageslacht zal voortgezet worden door
zijn kinderen en kleinkinderen. Nageslacht is de
garantie voor de toekomst van de mens. We dienen
hier veel belang aan te hechten door onszelf
verantwoordelijk op te stellen.
De grootste zegeningen van Allah voor de
mensheid zijn de kinderen. Op de Dag des Oordeels
zal een van de eerste verantwoording die we
moeten afleggen over onze kinderen gaan. Het is
noodzakelijk om ze te beschermen en hun waarde
te kennen. Onze Rab zegt: “O jullie die geloven,
behoed jullie zelf en jullie gezinsleden voor een
Vuur, waarvan mensen en stenen de brandstof
vormen. Daarover heersen strenge en
onoverwinnelijke engelen, die Allah niet
ongehoorzaam zijn in hetgeen Hij hun beveelt,
doch die doen hetgeen hun is bevolen.”! In het
vers staat ‘behoed voor het vuur’ en dit zal
gebeuren door middel van een goede opvoeding.
Vooral als kinderen islamitisch worden opgevoed,
zullen zij zowel in deze wereld als in het
hiernamaals het ware geluk bereiken en worden ze
beschermd tegen het straf van de hel. De profeet
(vzmbh) zei: “Jullie zijn allemaal als herder van
een kudde. Net zoals de herder zijn kudde
beschermt, dienen jullie je huizen en
ondergeschikten te beschermen tegen de hel!

! Tahrim 66:6

Jullie dienen hen te onderwijzen over de Islam.
Als je ze niet onderwijst, ben jij hiervoor
verantwoordelijk.”?

Beste broeders, zusters!

Onze religie heeft de volgende principes bepaald
met betrekking tot de verantwoordelijkheden van
de ouders op de kinderen: Allereerst dient men het
pasgeboren kind een mooie naam te geven. Onze
profeet heeft het volgende hierover gezegd: “Een
van de rechten van een kind is dat de vader
hem een mooie naam geeft en hem mooi
opvoedt.” “Jullie zullen op de Dag der
Opstanding bij jullie eigen namen en de namen
van jullie voorvaderen worden genoemd. Geef
jullie kinderen daarom mooie namen.”*

Beste aanwezigen!

Een van de verantwoordelijkheden van de ouders
op hun kinderen is het zorgen voor een goede
opvoeding. Opvoeden van de kinderen begint al bij
het gezin. Gezinsopvoeding door de ouders is erg
belangrijk. Ouders dienen hun kinderen te
omringen met kennis over goed gedrag, aanbidding
en beroepskennis. Ze dienen vooral het goede
voorbeeld te geven aan hun kinderen. Ze dienen
hun kinderen goed te behandelen, ze dienen
gelijkwaardig en eerlijk naar hen toe te zijn. Onze
profeet (vzmh) zei: “Allah houdt ervan dat de
ouder rechtvaardig is tussen zijn kinderen,
zelfs bij kwesties als kussen van het kind.”>

Als de kinderen de huwelijksleeftijd hebben
bereikt, dienen de ouders het kind te huwen, daar
heeft het kind recht op. Het is niet genoeg om
alleen kinderen te baren, het is noodzakelijk om de
rechten van het kind te respecteren. Alleen zo kan
een goede generatie grootgebracht worden. Moge
onze Rab onze generaties zegenen. Amin
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