
Vrijdagpreek, 02.06.2023 
De omgeving is ons toevertrouwd 

حٖيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ  بسِْمِ اللّٰه
ظَهَرَ الْفسََادُ فِي الْبَر ِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبتَْ ايَْدِي النَّاسِ لِيُذٖيقَهُمْ بعَْضَ   ﴿

 ﴾ الَّذٖي عَمِلُوا لعََلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 

 ِ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم عَنْ أبَىِ هُرَيْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللَّّ
 « ...وَيُمِيطُ الأذََى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ »

Beste moslims! 
In de wereld van vandaag is één van de meest 
besproken en actuele kwesties onder de 
wetenschappers en bestuurders de achteruitgang 
van de ecologische structuur van de wereld. Als 
gevolg van de zelfzuchtige en 
onverantwoordelijke houding van de mensheid 
ten opzichte van de natuur, heeft er in het milieu 
een alarmerende en onherstelbare situatie 
plaatsgevonden. Door de opwarming van de 
aarde en klimaatverandering als gevolg van 
technologische ontwikkelingen is 
milieuvervuiling het belangrijkste probleem van 
de wereld geworden en dit vormt een bedreiging 
voor de mensheid. De schade die de mens aan 
het milieu toebrengt, heeft geleid tot aantasting 
van het voedsel en de natuur. Als gevolg hiervan 
ontstaan er nieuwe onbekende ziektes en 
rampen. 
 
Beste gelovigen! 
Aan het begin van de preek werd er een vers 
voorgelezen uit hoofdstuk Rum, hierin zegt 
Almachtige Allah het volgende: “Verderf is 
zichtbaar geworden in het land en in de zee, 
vanwege wat de handen van de mensen 
hebben verricht, opdat Hij hen een gedeelte 
van hun daden doet beproeven.”1 Hij laat ons 
weten dat de oorzaak van dergelijke rampen de 
mens zelf is. 
Volgens hoofdstuk Rahman schaadt iemand de 
natuur als hij niet voldoet aan het gebod van 
onze Almachtige Rab: “En de hemel, Hij heeft 
haar verheven en Hij heeft het evenwicht erin 
gevestigd, opdat jullie het evenwicht niet 
verstoren.”2 

 
1 Rûm 30:41 
2 Rahman 55:7-8 

 
 

Beste broeders, zusters! 
Onze Profeet (vzmh), die voor ons een voorbeeld 
is in alle aspecten, adviseerde ons om zorgzaam 
te zijn voor het milieu en om schade aan het 
milieu te vermijden zonder onderscheid te 
maken tussen levende en niet-levende dingen. 
Volgens de overlevering van Abu Huraira zei de 
profeet (vzmh): "...het verwijderen van iets dat 
storend is, is liefdadigheid."3 Hij benadrukte 
ons dat we attent moeten zijn op onze omgeving. 
Om milieubewustzijn te creëren  
-vooral bij onze kinderen- moeten we attent zijn 
op veel kwesties. We moeten milieubewust 
handelen door het gebruik van plastic te 
verminderen en dienen we voedselverspilling te  
voorkomen. Evenzo behoren we efficiënt om te 
gaan met energie, dienen we voor een voertuig te 
kiezen dat het milieu niet schaadt en dienen we 
te kiezen voor het openbaar vervoer. Ter 
gelegenheid van 5 juni Wereldmilieudag kunnen 
we het bewustzijn voor dit onderwerp vergroten 
door deel te nemen aan activiteiten en 
programma’s die in onze omgeving worden 
georganiseerd. 
 
Beste broeders, zusters, 
Laten we zorg dragen voor onze wereld en onze 
omgeving. Laten we niet vergeten dat we bij elke 
handeling onze religie vertegenwoordigen en 
laten we daarom onze omgeving -die ons is 
toevertrouwd- schoon houden. Laten we onze 
wereld, die wij hebben geërfd, aan de volgende 
generaties overlaten zonder haar te vervuilen en 
verder aan te tasten. Moge onze Rab de waarde 
van het leven ons laten kennen met de 
zegeningen die Hij ons heeft geschonken. Amien 

3 Buhârî, Cihâd, 128 


