Vrijdagpreek, 09.06.2023
Werk- en handel ethiek
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Beste moslims!

Werken en handeldrijven zijn handelingen die bijna
gelijk zijn aan de geschiedenis van de mensheid. Een
mens kan niet in zijn eentje in al zijn behoeftes
voorzien. Er is behoefte aan inzet van anderen om
zaken te verkrijgen die direct of indirect nodig zijn.
Het voorzien in basisbehoeftes als eten, drinken en
kleden is mogelijk dankzij arbeid en productie van de
mensen. leder persoon zal zijn talenten tonen en
produceren om zo een bijdrage te leveren aan de
samenleving. Ons geloof heeft de mens opgedragen
ijverig te werken om zo de mensen te voorzien in de
behoeftes van zowel zichzelf als van de medemens
voor wie hij verantwoordelijk is. Ons geloof wil dat hij
dit doet binnen het wettelijke kader en op een halal
manier. Deze vorm wordt daarom ook beschouwd als
een aanbidding. Onze Rab zegt in de Koran: “O jullie
die geloven! Nuttig van wat gezond en rein is,
waarvan Wij jullie hebben voorzien. En wees
Allah dankbaar indien Hij Degene is Die jullie
dienen.”' Met dit vers wordt het aangemoedigd om
op een halal wijze inkomen te verdienen en uit te
geven. Onze geliefde profeet (vzmh) zei: “Het
nastreven van halal inkomen is een noodzakelijke
verplichting.””

Beste broeders, zusters!

Als men werkt of handel drijft dient men dit op een
halal-wijze te doen, men dient tevens haram zaken te
vermijden, dit behoort tot de morele principes.
Wanneer deze principes worden geschonden, dan zal
de rust in de samenleving verstoord worden. De
Koran vertelt ons dat er een situatie is die Allah’s
veroordeling veroorzaakt wanneer er onrecht wordt
gedaan en immoreel wordt gehandeld: “Wee de
zwendelaars, diegenen die, wanneer ze (andere)
mensen hun aandeel laten afwegen exact de volle
maat laten afmeten, doch die, wanneer ze zelf
moeten afwegen en afmeten, minder geven dan
gepast is. Denken zulke mensen er dan niet over
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na, dat zij op een geweldige Dag worden
opgewekt (om verantwoording af te leggen)?”* Dit
betekent dat het werk- en handelsleven geen
wereldse bezigheid is maar een aanbidding waar men
in het hiernamaals veel profijt van kan hebben.

Beste broeders zusters!

Werken en handel drijven in overeenstemming met
de principes van het geloof zal ervoor zorgen dat men
veel profijt zal hebben in het hiernamaals. Als een
moslim ethiek gedrag toont, dan zal hij halal
verdienen en zo zijn religie op de beste manier
vertegenwoordigen. Onze Rab zegt het volgende
hierover: “Degenen die het Boek van Allah
voordragen en de salat verrichten en heimelijk of
openlijk bijdragen (aan de behoeftigen) geven
van hetgeen Wij hun hebben geschonken, (zij)
hopen op een (handels)winst die nooit verloren
gaat.”

Enkele morele principes die door de Islam zijn
vastgelegd zijn als volgt: eerlijkheid, loyaliteit,
vrijgevigheid, tevredenheid, wederzijdse instemming,
tolerantie en rechtvaardigheid. Tevens dient men
afstand te nemen van oneerlijke, immorele en
onwettige handelingen zoals liegen, bedriegen,
bedrog, dwang, illegaliteit, omkoping en rente. De
boodschapper van Allah (vzmh) prees de moslims die
handelden door deze principes te volgen en zei:
“Eerlijke en betrouwbare moslimhandelaren zullen in
het paradijs samen zijn met profeten, rechtvaardigen en
martelaren.”

Dus laten we een actief leven leiden in
overeenstemming met de Koran en profetische regels.
Het zal gemakkelijker en efficiénter zijn om mensen
kennis te laten maken met de Islam door de Islam op
de beste manier te vertegenwoordigen zodat we
zowel in het wereldse leven als in het hiernamaals
daar profijt van hebben.
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