
Offerfeestpreek, 28.06.2023 
Overgeven aan Allah 

حٖيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ  بسِْمِ اللّٰه
﴾ انَِّ شَانِئكََ هُوَ  ٢﴾ فَصَل ِ لِرَب كَِ وَانْحَرَْؕ ﴿١اِنََّّٓا اعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرَََؕ ﴿ ﴿

 ﴾  ﴾٣الْْبَْترَُ﴿

 :يَخْطُبُ فقََالَ  صلى الله عليه وسلم  عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ 
لَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هذََا أنَْ نُصَل ِيَ، ثمَُّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ  » إنَِّ أوََّ

 «  فَعَلَ فقَدَْ أصََابَ سُنَّتنََا 
Beste moslims! 
Met de genade van onze Rab hebben we nog een 
gezegend Offerfeest bereikt. Eindeloze dank aan 
onze Almachtige Rab hiervoor. Opoffering is een 
aanbidding en het verwijst naar het slachten van 
bepaalde soorten dieren op een bepaalde tijd met 
als doel om dichter bij Allah te komen. In de Koran 
zegt Allah (swt): “Wij hebben jou de kawthar 
geschonken. Daarom, bid tot jouw Rab en 
slacht een (dier als) offer.”1 Allah beval degenen 
die de middelen hebben om te gaan offeren. In een 
ander vers staat: “… En opdat zij de naam van 
Allah gedurende bepaalde (welbekende) dagen 
noemen bij wijze van dankzegging ten aanzien 
van het vee, waarvan Hij hen heeft voorzien. 
Eet daar dan van en voed ook de behoeftige 
armen.”2 
 
Beste gelovigen! 
Onze profeet (vzmh) die als waarschuwer en als 
genade is gestuurd zei het volgende over offeren 
van een dier: “Vandaag is onze eerste taak om 
het (offerfeest)gebed te verrichten, daarna 
dienen we het dier te offeren. Wie dit doet 
komt mijn sunnah na.”3 Aan de basis van de 
offeraanbidding is de beproeving van Ibrahim 
(vzmh) en zijn zoon Ismail (vzmh). Met een teken 
van Allah offerde hij uiteindelijk een ram. In de 
Koran worden we herinnerd aan deze aanbidding 
met het volgende vers: “(O Mohammed) Volg de 
godsdienst (de weg) van Ibrahim…”4 
 
Beste broeders, zusters! 
De lering die we uit het verhaal van Ibrahim (vzmh) 
kunnen trekken is onderwerping die we dienen te 
tonen aan de bevelen en verboden van Allah. Als 
moslims dienen we ons onvoorwaardelijk over te 
geven aan Allah. Hierover zegt Allah in de Koran: 
“Zeg: Mijn gebed en mijn offer, mijn leven en 
mijn dood zijn (alle) gewijd aan Allah..”5 In dit 
kortstondige wereldse leven is de rang van 

 
1 Al-Kawthar 108:1-2 
2 Al-Hajj 22:28 
3 Buhârî, Îdeyn, 3 
4 Al-Nahl 16:123 
5 Al-An’am 6:162 

dienstbaarheid aan Allah alleen te bereiken door in 
Hem te geloven, Hem te vertrouwen en aan Hem 
over te geven. 
 
Beste aanwezigen! 
Een van de meest opvallende eigenschappen van de 
Islam is ongetwijfeld sociale solidariteit. De 
volgende mooie en opmerkelijke dialoog heeft 
plaatsgevonden tussen onze profeet (vzmh) en 
Aisha (ra):  
- Heb jij het offer uitgedeeld aan armen en 
behoeftigen o Aisha? 
- Ik heb alles al uitgedeeld, voor ons is er alleen 
dit stukje schouderblad over o boodschapper 
van Allah. 
- Dit betekent eigenlijk dat alles wat je hebt 
uitgedeeld van ons is, met uitzondering van dit 
schouderblad!6 
Allah (swt) heeft ons voorzien van talloze 
zegeningen. Hij heeft talloze wijsheden verborgen 
in elk van onze aanbidding. Een van de meest voor 
de handliggende wijsheden van de offeraanbidding 
is de verspreiding van broederschap en solidariteit. 
Tevens de bewustwording van het individu en de 
samenleving over dit onderwerp. Het uitdelen van 
het vlees dat tijdens het offeren is geslacht, 
betekent dat je voorkeur geeft aan anderen in 
plaats van jezelf. Met deze handeling ontwikkel je 
eigen moraliteit met betrekking tot zelfopoffering. 
Dit zal bijdragen aan de ontwikkeling van de 
bewustwording van de ummah. Door te offeren 
versterken we de islamitische broederschap; het 
offeren en het verspreiden van het vlees wordt 
verricht door onze hulporganisatie Hasene die 
wereldwijd actief is en onderdrukten en 
behoeftigen voorziet.  
Vanaf vandaag zullen uw offers in vele landen en 
regio’s worden geslacht en uitgedeeld. 
Tegelijkertijd ervaren we de vreugde van het samen 
vervullen van deze aanbidding. Moge Allah onze 
offers accepteren en onze offers een middel maken 
die ervoor zorgt dat we het Paradijs betreden. We 
feliciteren onze gemeenschap en alle moslims met 
het Offerfeest en we bidden tot onze Rab opdat Hij 
onze gezinnen en vrienden zegent met het 
Offerfeest. Amin 
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