Vrijdagpreek, 04.08.2023
Belang van kennis opdoen
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Beste moslims!
Het einde van de vakantie nadert en de scholen gaan
binnenkort weer open. We leven in een tijdperk waarbij
mensen op onderwijsinstellingen kennis opdoen. We
zijn een ummah die met de volgende verzen zijn
aangesproken: “Reciteer, in naam van jouw Rab Die
heeft geschapen. Hij schiep de mens uit een
bevruchte eicel. Reciteer! Jouw Rab is de meest
Edelmoedige, Die (de mens) heeft geleerd met de
pen te schrijven, Die (de mens) heeft geleerd wat hij
niet wist.”! Om deze reden, willen we als ouder dat
onze kinderen succesvol zijn op school en nemen wij de
verantwoordelijkheid om hen hierbij te ondersteunen.
Onze leerlingen dienen hun best te doen en ze dienen
ernaar te streven om succesvol te worden op school. Het
volgen van onderwijs dient als een zegen voor hen en
hiervoor dienen zij dankbaarheid te tonen en dienen ze
volop te profiteren van deze mogelijkheid. Onze
kinderen moeten zichzelf goed onderwijzen zodat ze
een voorbeeldige persoonlijkheid hebben in de landen
waarin ze bevinden.

Beste gelovigen!

Natuurlijk is het belang dat de Islam hecht aan
wetenschap niet beperkt tot de kennis die in de formele
onderwijssystemen worden opgedaan. Kennis dient
men altijd op te doen, kort gezegd van wieg tot het graf.
Moslims zouden kennis moeten zoeken in elke fase van
hun leven. Een persoon wiens twee dagen aan elkaar
gelijk zijn, is in verlies. Door ons te verdiepen in kennis
neemt de kwaliteit van ons aanbidden naar Allah toe.
Hij heeft namelijk de Werelden uit het niets geschapen.
Onze Almachtige Rab zegt: “En alleen degenen van
Zijn dienaren met kennis zijn zich bewust van
Allah.”? Mensen met kennis en die zich verdiepen in
kennis zullen de macht van Allah waarderen. Degenen
die onwetend blijven, zullen de macht toeschrijven aan
andere wezens dan Allah. Dit zal de grootste indicator
zijn van bewusteloosheid en onwetendheid.

Beste aanwezigen!

I Alak 96:1-5
2 Fatir 35:28

Het opdoen van kennis is een belangrijke
verantwoordelijkheid die onze Rab ons heeft opgelegd.
Allah wil dat we op de volgende manier doe’a doen:
“Verheven is Allah, de Heerser, de Ware. En haast
je niet met de Koran, voordat de openbaring aan
jou geheel is voltooid en zeg: “O mijn Rab, doe mij
in kennis toenemen.”’

We leven in een tijdperk waarin de zoektocht naar
kennis op zijn hoogtepunt is.

Gezegend zijn degenen die vastberaden zijn om het
gezegende pad van de wetenschap te bewandelen.
Degenen die ernaar streven hun kennis te vergroten en
een brede horizon proberen te hebben in hun kijk op
het leven, zullen waardigheid en eer verwerven in deze
wereld en in het hiernamaals.

Beste broeders, zusters!

Bewuste mensen onderscheiden zich van onbewuste
mensen. Bewuste mensen hebben namelijk een doel in
het leven. Ons streven naar kennis dient er niet voor te
zorgen dat we arrogant moeten zijn naar de mensen om
ons heen. Het doel in de wetenschap moet in de eerste
plaats dienen om Allah te kennen, Hem op de juiste
manier te dienen en Zijn tevredenheid te verkrijgen. Je
hebt geen baat als je betekenisloze kennis opdoet. De
doe’a van onze profeet (vzmh) hierover is zeer
betekenisvol: “O Allah, Ik zoek mijn toevlucht bij U
tegen een hart dat geen ontzag voelt, een doe’a die
niet aanvaard wordt, een ziel die niet tevreden is en
kennis die geen baat heeft. Ik zoek mijn toevlucht
bij u tegen deze vier dingen.”*

Laten we onze kennis die Allah aan ons heeft gegeven
goed benutten. Laten we geen nutteloze kennis opdoen
maar kennis die zal bijdragen aan onze wereld en ons
hiernamaals.

Moge Allah (swt) onze kinderen bijstaan bij het opdoen
van kennis in geografieén waar we in minderheid leven.
Hen uitrusten met nuttige kennis en met de opgedane
kennis laten behoren tot rechtschapen dienaren.
Amien.
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