Vrijdagpreek, 11.08.2023
Belang van tijd beseffen
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Beste moslims!
Allah (swt) die de Werelden uit het niets heeft
geschapen, heeft ons als meest eervolle schepselen
geschapen. Wanneer een persoon ernaar streeft
een ware dienaar van Allah te worden, bereikt hij
een niveau dat zelfs hoger is dan die van de
engelen. In de Koran zelf wordt verklaard dat de
zoon des mensen de kalief van Allah is op aarde.
“Hij is Degene Die jullie tot opvolgers op aarde
heeft gemaakt.”! Allah, Die ons de hele wereld
toevertrouwde, beperkt ons wereldse leven tot een
bepaalde tijd. Om deze reden is het noodzakelijk
om te beseffen dat dit leven, -dat we met
verantwoordelijkheid hebben ondernomen-, niet
eeuwig is en dat we de dood zullen proeven.

Beste gelovigen!

Allah (swt) begint vele soera’s in de Koran met een
eed over de kwesties waaraan Hij waarde hecht.
Soera Asr, is één daarvan: “Bij de tijd. De mens is
zeker verloren, behalve degenen die geloven en
goede daden verrichten en elkaar aansporen
tot waarheid en elkaar aansporen tot geduld.”?
Volgens de meerderheid van de geleerden betekent
het woord ‘Asr’ ‘absolute tijd’ en aan het begin van
de soera wordt op de tijd gezworen om de plaats en
het belang ervan in het menselijk leven te
benadrukken. Fahreddin er-Razi, een van de grote
commentatoren van de Koran, zegt het volgende in
zijn commentaar op soera Asr: “Een persoon die ijs
verkocht, schreeuwde op de markt: ‘Heb
medelijden met deze persoon wiens kapitaal aan
het smelten is!” Ik hoorde zijn woorden, ik zei: “Dit
woord is de betekenis van Asr.” Het leven dat aan
de mens is gegeven, smelt zo snel als ijs. Als hij het
verspilt of op de verkeerde plek uitgeeft, leidt dat
tot teleurstelling.”

Volgens deze soera zal het leven verspild worden
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tenzij men de vier positieve eigenschappen bezit.
Degenen die zullen slagen, zullen degenen zijn die
deze vier positieve eigenschappen bezitten en hun
tijd dienovereenkomstig indelen.

Beste aanwezigen!

We dienen niet te vergeten dat het leven dat door
onze Rab is gegeven kortstondig is en dat onze tijd
beperkt is. Laten we onze tijd waarderen en laten
we onze tijd niet verspillen aan dingen die onze
wereld en het hiernamaals niet ten goede komen.
De Profeet (vzmh) zei: “Er zijn twee gunsten die
veel mensen niet naar waarde schatten:
gezondheid en vrije tijd.”*> Een bewuste gelovige
verspilt zijn leven niet en houdt zich niet bezig met
nutteloze werkzaamheden. Hierover zegt Allah
(swt) het volgende in de Koran: “En met het
ongemak komt zeker een gemak. Met het
ongemak komt zeker een gemak. Wanneer jij
een taak hebt volbracht, begin dan
onmiddellijk aan een andere en richt je (in
jouw zoektocht) alleen tot jouw Rab.”*

Beste broeders, zusters!

We dienen de waarde van tijd goed te kennen. De
boodschapper van Allah (vzmh) zei in een hadith:
“Benut vijf dingen voor vijf anderen: je leven
voor je dood, je vrije tijd voor je bezigheid, je
rijkdom voor je armoede, je jeugd voor je
ouderdom en je gezondheid voor je ziekte.”
Laten we onze tijd op weg van Allah besteden met
dingen waar Hij tevreden mee is. Laten we ons
wijden aan dingen die onze wereld én ons
hiernamaals tot bloei zullen brengen.

Moge Allah ons de kans geven om onze tijd door te
brengen met daden die in overeenstemming zijn
met Allah’s Tevredenheid. Amin
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