Vrijdagpreek, 18.08.2023
Overspel vermijden
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Beste moslims!
Onze religie Islam gebiedt om de verheven
eigenschappen zoals kuisheid en bescheidenheid te
hebben en verbiedt overspel.
Overspel is samenzijn met iemand zonder een huwelijk
en het is een afschuwelijke zonde die niet bij de achlaaq
past. Het schaadt de mens niet alleen materiaal maar
ook mentaal waardoor men zich waardeloos voelt en
het verbreekt de band van meedogendheid en liefde.
Het zaait wantrouwen, wrok en haat onder de mensen
en de morele waarden in de samenleving wordt
hierdoor diep geschaad. De belangrijkste reden voor het
verbod op overspel is de bescherming van het gezin.
Buitenechtelijke affaires zorgen voor ineenstorting van
het gezin en aan de andere kant is het een bedreiging
voor het gunstige bestaan van de gezinnen.

Beste broeders, zusters!

In de Koran, die een gids voor ons is staat: “Nader het
overspel niet, want dat is een afschuwelijke zaak en
een slechte weg (om te volgen).”! Het is zelfs
verboden om het te naderen en de wegen die er naar toe
leiden, worden verafschuwd. Over de soorten overspel
zei onze geliefde profeet in een hadith: "De ogen
plegen overspel, hun overspel is kijken. Lippen
plegen overspel, hun overspel is kussen. Handen
plegen overspel, hun overspel is aanraken. Voeten
plegen overspel, hun overspel is daarnaartoe
wandelen. De ledemaat bevestigt of ontkent
dit.”’De profeet waarschuwde ons dat dingen die
overspel veroorzaken gevaarlijk zijn.

We leven in een tijdperk waarbij we makkelijk contact
kunnen leggen met anderen. Alle handelingen die
ervoor zorgen dat we overspel naderen in woorden,
daden of gedragingen dienen we te vermijden.

Beste moslims!

Overspel benaderen en wegblijven van bescheidenheid
en kuisheid brengt een persoon dichter bij kwelling en
leidt tot eeuwige teleurstelling. Dit is de reden waarom
de Islam niet alleen overspel verbiedt, maar ook het
gedrag dat ertoe leidt verbiedt. Hoewel het misschien
een kleine stap lijkt, is het gemakkelijk om meegesleurd
te worden in haram en daarom dient het vermeden te
worden. In surah Nour waarschuwt Allah (swt) ons als
volgt: “Zeg tegen de gelovige mannen dat zij iets
van hun blikken terneergeslagen houden en dat zij
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hun kuisheid bewaken... En zeg tegen de gelovige
vrouwen dat ook zij iets van hun blikken
terneergeslagen houden en hun kuisheid
bewaken...”’

Beste broeders, zusters!

Nu de huwelijksleeftijd stijgt, moeten we proberen om
onze jongeren te laten trouwen zonder dat zij overspel
benaderen. Laten we niet vergeten dat het onze plicht
als volwassenen is om onze jeugd te beschermen tegen
overspel en hen naar de legitieme wegen te leiden. In
een wereld waar het erg gemakkelijk is om in haram te
vervallen, is het een belangrijke taak geworden om onze
jeugd te beschermen en hen op het juiste pad te leiden.
We moeten ons uiterste best doen om de kuisheid, eer
en waardigheid van zowel onszelf als van onze kinderen
te beschermen. Gezinnen dienen zonder na te denken
over materiéle zaken eerst de spirituele wereld van hun
kinderen op te bouwen door te geloven dat Allah
almachtig is. Het is moeilijk voor jongeren die hun
kuisheid niet kunnen bewaken om een vreedzaam gezin
te vormen. Daarom moeten we de wegen die naar het
huwelijk leiden vergemakkelijken.

Beste broeders, zusters!

Om niet betrokken te raken bij overspel, dienen we
onze gebeden met eerbied te verrichten en gezamenlijk
te verrichten. We dienen Allah altijd om vergiffenis te
vragen en dienen doe'a te doen voor de reinheid en
rechtschapenheid van onze generaties. Als er mensen
om ons heen zijn die ons naar haram wegen drijven,
dan moeten we ze onmiddellijk verlaten. Om
beschermd te worden tegen de negatieve gevolgen van
overspel, moeten we het advies van onze profeet volgen
door te gaan vasten. We mogen niet vergeten dat vasten
een schild is tegen alle kwaad en het disciplineert ook
onze ziel. Ik wil de preek eindigen met de volgende
hadith: Volgens de overlevering van Sahl b. Sa’d zei de
profeet van Allah (vzmh) het volgende: "Wie mij de
bescherming tussen zijn lippen en tussen zijn
benen garandeert, ik garandeer hem dan het
Paradijs.”* Moge onze heer ons beschermen tegen alle
soorten van overspel en alle soorten manieren die ertoe
leiden, en ons tot een van zijn dienaren maken die
zelfbeheerst zijn. Amin!
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