
Hutbe, 20.10.2023 
Oproep tot gerechtigheid en barmhartigheid  

حٖيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللّٰه
دَةُ سئُلَِتْْۙ ﴿(  ِ ذنَْبٍ قتُِلَتْْۚ ﴿٨وَاِذَا الْمَوْءُُ۫ حُفُ نُشِرَتْْۙ ٩﴾ باِيَ   ﴾ وَاِذاَ الصُّ
اءُ كُشِطَتْْۙ ١٠﴿ مََٓ ﴾ وَاِذاَ  ١٢﴿ الْجَحٖيمُ سُعِ رَتْْۙ ﴾ وَاِذاَ ١١﴿ ﴾ وَاِذاَ السَّ

ا احَْضَرَتْْؕ ﴿١٣﴿ الْجَنَّةُ ازُْلِفَتْْۙ   ﴾ ﴾ ١٤﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مََٓ

ِ  عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبلَ    :صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

« [...]  ِ  «. حِجَابٌ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فإَِنَّهُ ليَْسَ بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّّٰ

 
Beste moslims! 
Onze religie, de islam, is een religie van vrede, 
rechtvaardigheid en barmhartigheid. Volgens de islam 
hebben alle mensen het recht op godsdienstvrijheid, het 
recht op leven en het recht op eigendom. Onze profeet, 
Mohammed  صلى الله عليه وسلم, die als een barmhartigheid voor de hele 
mensheid werd gezonden, heeft ons geleerd dat zelfs in 
oorlogstijd er een ethiek en rechtsregels moeten 
worden gevolgd. Hij heeft ons opgedragen om zelfs in 
oorlogstijd nooit schade toe te brengen aan vrouwen, 
ouderen, kinderen, heilige plaatsen, en zelfs aan 
planten en dieren. 

Als moslims zijn we opgedragen om tegen 
onrechtvaardigheid in te gaan, ongeacht waar het 
vandaan komt en tegen wie het gericht is. Een 
onderdrukker is een onderdrukker, of hij nu van binnen 
onze gemeenschap is of van buiten. Een onderdrukte 
persoon is een onderdrukte persoon, of hij nu van 
binnen onze gemeenschap is of van buiten. Het 
beschermen en barmhartig zijn jegens de onderdrukten, 
puur omdat ze mens zijn, is zowel een plicht van ons 
geloof als van onze menselijkheid. Op welk moment en 
op welke plaats dan ook, streven naar rechtvaardigheid 
en billijkheid is een duidelijk gebod van de Koran voor 
ons. 

 

Geliefde broeders, 
Helaas bevindt onze wereld zich vandaag de dag in een 
zeer moeilijke periode van oorlogen, bezettingen en 
mondiale crises. Natuurrampen aan de ene kant en 
oorlogen aan de andere kant hebben de wereld 
onleefbaar gemaakt voor de mensheid. De zwaksten, 
onderdrukten en kinderen betalen de hoogste prijs voor 
deze verschrikkelijke situatie. 

In iedere oorlogsomgeving heerst het principe dat 
onschuldige burgers, gebedshuizen en instellingen 
zoals ziekenhuizen onschendbaar zijn, maar toch zien 
we dat dit principe niet nageleefd wordt. Moskeeën, 
kerken, synagogen, ziekenhuizen, scholen en 

 
 

woonwijken moeten zowel religieus als juridisch 
worden beschermd volgens het beginsel van 
onschendbaarheid. 

We verwerpen geweld en terreur tegen onschuldige 
burgers, of ze nu Israëlisch of Palestijns zijn. Op 
dezelfde manier verwerpen we collectieve straffen 
tegen de Palestijnen. Basisbehoeften van mensen, zoals 
voedsel, water, medicijnen, elektriciteit en gas, mogen 
onder geen enkele omstandigheid worden ontzegd. 
Fundamentele waarden zoals mensenrechten en de 
heerschappij van de wet moeten worden herinnerd en 
dienovereenkomstig worden nageleefd. Dubbele 
standaarden moeten worden vermeden, en het principe 
dat onschuldige burgers aan geen enkele zijde schade 
mag lijden, moet onbetwistbaar zijn. 

Het zijn helaas vooral onschuldige baby's en kinderen 
die de prijs betalen voor politieke doelen. Jonge 
kinderen die in de leeftijd van spelen en plezier zouden 
moeten zijn, verliezen hun leven. Bij het aanschouwen 
van dit hartverscheurende tafereel komen de 
aangrijpende woorden uit de Koran in gedachten: 'En 
wanneer het levend begraven meisje gevraagd 
wordt. Voor welke zonde zij gedood werd. En 
wanneer de geschriften opengeslagen worden. En 
wanneer de hemel wordt blootgelegd. En wanneer 
de hel wordt opgestookt. En wanneer het paradijs 
dichterbij wordt gebracht. Dan zal iedere ziel weten 
wat zij heeft voorbereid.'1 

Zeker, in het hiernamaals zal iedereen verantwoording 
afleggen. Absolute rechtvaardigheid zal zegevieren. In 
deze periode waarin de hele mensheid wordt getest, zal 
de smeekbede van de onderdrukten zeker niet 
onbeantwoord blijven. Rasoelallah صلى الله عليه وسلم zei: 'Pas op voor 
de vervloeking van de onderdrukten, want er is 
geen sluier tussen hen en Allah.'2 

Wij, moslims, zijn gematigd van aard. We zijn tegen 
onmatigheid en buitensporigheid. We roepen op tot 
goedheid en verbieden het kwaad. We bidden dat er 
geen haat in onze harten zal zijn. We werken actief om 
te voorkomen dat oorlogen worden misbruikt om de 
sociale vrede in ons land te verstoren en bidden 
hiervoor. We bidden voor de islamitische wereld en de 
hele mensheid, opdat er geen ernstigere gevolgen 
zullen ontstaan. Moge Allah ons en de gehele mensheid 
beschermen tegen elke vorm van onderdrukking en 
wreedheid en ons samenbrengen in een wereld waarin 
menswaardig kan worden geleefd. Amin. 

 



Djuma moebarak! 

 


