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Verlies nooit de hoop in Genade van Allah  

مِیحَّٖرلا نِمٰحَّْرلا ِّٰ)ا مِسْبِ  
 تِؕارَمََّثلاوَ سُِفنَْلاْاوَ لِاوَمَْلاْا نَمِ صٍقْنَوَِ عوجُلْاوَ فِوْخَلْا نَمِ ءٍيْشَبِ مُْكَّنوَُلبْنََلوَ (

َذِا نَیذَّٖلَا ﴾١٥٥﴿ نَۙیرٖبِاَّصلا رِشِّبَوَ   مْھُْتبَاصََا آ
ٌةبَیصٖمُ  ﴾ ﴾١٥٦﴿ نَؕوُعجِارَ ھِیَْلِا آَّنِاوَ ِِّٰ) اَّنِا اوُٓلاقَ ۙ

 
 ىَلعَ ىدَِی تْعَقَوَفَ ُ،ھُتسْمََتلْافَ ،شِارَفِلْا نَمًِ ةَلیَْل صلى الله عليه وسلم 9َِّا لَوسُرَ تُدْقَفَ :تَْلاقََ ةشَئِاعَ نْعَ

 :لُوُقَی وَُھوَ نِاَتَبوصُنْمَ امَُھوَ دِجِسْمَلْا ىفِ وَُھوَ ،ھِیْمََدقَ نِطَْب
َ لا ،كَنْمِ كَبُِ ذوعَُأوَ ،كَتِبَوُقعُ نْمِ كَتِافَاعَمُبِوَ ،كَطِخَسَ نْمِ كَاضَرِبُِ ذوعَُأ !َّمھَُّللا «

 ».كَسِفْنَ ىَلعَ تَیْنَْثَأ امَكَ تَنَْأ ،كَیَْلعَ ءًانََث ىصِحُْأ
Beste moslims! 
De mens die als khalifa naar de aarde is gestuurd, wordt 
onderworpen aan verschillende beproevingen in 
overeenstemming met het doel van zijn schepping. Het 
beproevingsproces dat begon met onze moeder Hawwa en 
onze vader Adam in het Paradijs, zal voor iedereen op 
verschillende manieren tot uiting komen en zal doorgaan 
tot het Laatste Oordeel. De hele mensheid zal de 
beproeving doorstaan en iedereen zal zijn deel ervan 
ontvangen. Uiteindelijk zullen sommigen als winnaars, 
anderen als verliezers hun leven voltooien. Als dit slaagt, 
zal deze beproeving het vertrouwen en de overgave van de 
mens vergroten en hem naar de beloofde vreugde leiden. 
Op deze manier is beproeving geen slechte zaak maar een 
middel om goddelijke beloften te bereiken. 
 
Beste broeders, zusters! 
Het is onmogelijk voor iemand anders dan Allah om te 
weten welke beproevingen ons te wachten staan en welke 
moeilijkheden ons zullen treffen. Maar wanneer gelovigen 
met een beproeving worden geconfronteerd, geloven ze 
dat dit een beproeving van Allah is, ze zullen niet in 
opstand komen maar ze ondergaan het met geduld en 
overgave. Deze situatie draagt bij aan de toename van hun 
geloof en brengt hen dichter bij de Schepper. In de Koran 
zegt onze Rab het volgende hierover: “Wij zullen jullie 
zeker op de proef stellen met vrees en honger, met 
verlies van bezittingen en levens en met tekort aan 
vruchten. Geef het goede nieuws aan de geduldigen! 
Degenen die, wanneer hen ramspoed treft, zeggen: 
Wij behoren toe aan Allah en tot Hem keren we 
terug.”1 
 
Beste broeders, zusters! 
De mens moet zich bewust zijn van het feit dat hij elk 
moment op de proef wordt gesteld en hij moet zijn leven 
in een staat van waakzaamheid leven en deze situatie 
nooit uit zijn gedachten laten gaan. Er is geen specifieke 
tijd of plaats voor de beproeving. Op elk moment en op 
elke plek kan een persoon worden geconfronteerd met 
allerlei soorten beproevingen. Op een moment dat iemand 
zich in zijn comfortzone bevindt, kan hij op de proef 

 
1 Bakara 2:155-156+54’l 

worden gesteld en verliezen, terwijl het ook mogelijk is om 
te winnen terwijl men geconfronteerd wordt met rampen 
en tegenslagen in de ‘draaikolk’ van moeilijkheden. 
Winnen of verliezen is gerelateerd aan het geduld, de 
standvastigheid, de overgave en het vertrouwen in Allah 
die men toont in de confrontatie met de beproeving. De 
winnaars zullen Allah’s tevredenheid bereiken en zullen 
worden beschreven als vrome gelovigen waarover Allah 
met lof spreekt. 
 
Beste aanwezigen! 
Soms kunnen er momenten zijn waarop we de hoop 
verliezen en wanhopig worden door de last van het leven. 
Laten we weten dat, ongeacht in welke moeilijkheid een 
persoon zich bevindt, ongeacht welke beproeving hij 
ondergaat, er een Allah is die alles weet, waardeert, ziet en 
overziet. We moeten nooit vergeten dat er in deze wereld 
niets gebeurt zonder de Wil van Allah. Zelfs het leven van 
een vogel in de lucht, een insect op de grond of een blad 
aan een tak is afhankelijk van de Wil van Allah. Dus als 
dienaren van de Barmhartige geloven we dat alles wat we 
tegenkomen, goed of kwaad, volledig wordt bepaald en 
toegestaan door Allah. We benaderen deze situatie met 
volledig geduld en overgave. We raken nooit hopeloos en 
verliezen nooit ons vertrouwen in Allah. We geloven ook 
dat Allah de enige Almachtige en Krachtige is. Zoals vijf 
keer per dag met de oproep tot gebed wordt verkondigd: 
"Allah is groter dan alles en er is niets dat groter is dan 
Hem." Hij is op de hoogte van alles wat er gebeurt. Dus, 
welke situatie het ook is, Allah zal Zijn dienaar nooit 
verlaten, Hem nooit in de steek laten. Door moeilijke 
beproevingen en uitdagingen zuivert en reinigt Allah Zijn 
dienaren. Daarna zullen ongetwijfeld mooie dagen en 
blijde tijdingen komen. 
 
Beste broeders, zusters! 
Laten we onze preek beëindigen met een smeekbede van 
onze Profeet: "O Allah! Ik zoek toevlucht bij U van Uw toorn, 
vraag om Uw welbehagen in plaats van Uw bestraffing en 
zoek toevlucht bij U voor elke vorm van straf die van U komt. 
Ik kan U niet prijzen zoals het hoort. U bent zoals U Uzelf 
prijst."2 Via deze weg vragen wij ook Allah om hulp voor 
onze onderdrukte broeders en zusters in Palestina en 
overal ter wereld, wier levens in gevaar zijn. Wij smeken 
tot Allah voor hulp en hopen dat zij deze zware 
beproeving spoedig met succes zullen doorstaan. 

 

 
2 Müslim, Salât, 222 


