
Vrijdagpreek, 10.11.2023 
Ondanks alle moeilijkheden zullen we strijden in 
goedheid 

مِیحَّٖرلا نِمٰحَّْرلا ِّٰ)ا مِسْبِ  
 

 مِوْیَلْاوَ ِّٰ)ابِ نَمَاٰ نْمَ َّربِلْا َّنكِلٰوَ بِرِغْمَلْاوَ قِرِشْمَلْا لَبَقِ مُْكھَوجُوُ اوُّلوَُت نَْا َّربِلْا سَیَْل (
ّیبَِّنلاوَ بِاَتكِلْاوَ ةِكَئِٓلٰمَلْاوَ رِخِلاْٰا  ىمٰاَتیَلْاوَ ىبٰرُْقلْا يوَِذ ھِّٖبحُ ىلٰعَ لَامَلْا ىَتاٰوَ نَٖۚ

 ﴾ بِۚاقَرِّلا يفِوَ نَیلٖئِآَّسلاوَ لِیبَّٖسلا نَبْاوَ نَیكٖاسَمَلْاوَ
  :صلى الله عليه وسلم 7َِّا لُوسُرَ لَاقَ :لَاقََ ةرَیْرَُھ ىبَِأ نْعَ

 ةَِئامِعِبْسَ ىَلِإ اھَلِاَثمَْأ رِشْعَبُِ ھَل بَُتكُْت اھَُلمَعْیَ ةٍنَسَحَ ُّلُكفَُ ھمََلاسِْإ مُْكُدحََأ نَسَحَْأ اَذِإ « 
  » اھَلِْثمِبِ ھَل بَُتكُْت اھَُلمَعْیَ ةٍَئِّیسَ ُّلُكوَ فٍعْضِ

Beste moslims! 
Veel mensen over de hele wereld maken moeilijke tijden 
door als gevolg van natuurrampen, oorlogen en andere 
crises. Omdat sommigen geen gezonde 
levensomstandigheden kunnen vinden, anderen geen 
adequate voeding en behandeling krijgen, en sommigen 
geen adequaat onderwijs en een veilige omgeving kunnen 
krijgen worden ze gedwongen om onderdak te zoeken in 
veilige steden en regio's om hun kinderen een betere 
toekomst te bieden. Veel mensen verlaten hun huizen als 
gevolg van gewelddadige botsingen en aanvallen. Mensen 
ontvluchten dorpen en migreren naar andere plaatsen. 
Vooral de laatste tijd hebben miljoenen mensen hun land 
verlaten vanwege natuurrampen en 
oorlogsomstandigheden en zijn op zoek naar een toekomst 
voor zichzelf en hun gezinnen. Baby's, kinderen, vrouwen, 
mannen, ouderen, mensen uit alle groepen hebben moeite 
om in leven te blijven. Het is onze gezamenlijke plicht om 
deze mensen, die allerlei soorten hulp nodig hebben om in 
leven te blijven te helpen en solidair met hen te zijn. In dit 
opzicht ondergaat de mensheid een grote beproeving. 
 
Een van de meest recente voorbeelden van deze kwestie is 
de collectieve straf die aan de bevolking van Gaza wordt 
opgelegd. Zo erg zelfs dat er bommen worden gedropt op 
meer dan twee miljoen burgers die in een klein smal 
gebied zijn opgesloten, en dat ziekenhuizen, scholen, 
moskeeën en kerken worden vernietigd. Hoewel het 
onaanvaardbaar is dat zelfs maar één onschuldig persoon 
van het leven wordt beroofd, worden in Gaza binnen een 
maand ruim tienduizend onschuldige mensen van alle 
leeftijden vermoord. 
 
Terwijl mensen worstelen om te overleven, wordt de 
publieke opinie in de wereld op de proef gesteld als het 
gaat om het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting 
en gedachte, de mensenrechten en de anti-oorlogsvoering. 
Hoewel er politici, activisten en opinieleiders zijn die 
oproepen tot recht, internationale regels en een eerzaam 
leven in tijden van oorlog en bezetting, zijn er ook mensen 
die zich niet eens uitspreken over de gepleegde 
oorlogsmisdaden. De stellers van de vraag: 'Hoeveel 
mensen moeten er nog sterven om vrede te 
bewerkstelligen?' Worden met haat geconfronteerd. 

 
1 Bakara 2:177 

 
Beste moslims! 
Onze Rab zegt het volgende: “Vroomheid houdt niet in 
dat jullie je gezichten naar het oosten of het westen 
wenden. Vroom is degene die gelooft in Allah, in de 
Laatste Dag, in de engelen, in het Boek, in de 
profeten, en die uit liefde voor Hem zijn bezit 
weggeeft aan de verwanten, aan de wezen, aan de 
armen, aan de gestrande reiziger, aan degenen die 
erom vragen, en aan slaven (om deze vrij te kopen); 
en die de salat verrichten en de zakat geeft, evenals 
degenen die hun belofte nakomen wanneer zij deze 
hebben gedaan en volhardend zijn in tegenspoed en 
ramspoed, zelfs in tijden van conflict. Zij zijn degenen 
die oprecht zijn en zij zijn degenen die zich bewust 
van hun verantwoordelijkheden jegens Allah zijn.”1 
 
Om tot de werkelijk goede mensen te behoren zoals in dit 
vers is aangegeven, is vandaag de dag om een pad naar 
goedheid te wandelen, de weg voor goedheid te effenen en 
initiatief te nemen voor goedheid en solidariteit. Onze 
plicht tegenover onze Rab is om verantwoordelijkheid te 
nemen om behoeftige vluchtelingen en slachtoffer uit alle 
lagen van de bevolking snel en effectief te ondersteunen in 
deze moeilijke tijden. We moeten niet vergeten dat onze 
hulp blijvend moet zijn, en niet kort van duur. 
 
Beste moslims! 
Ons grootste doel is om de honger te bestrijden, 
verantwoordelijkheid te nemen en behoeftige mensen op 
te zoeken en hen financieel en moreel te steunen. Het is 
de taak van gewetensvolle mensen om met passie 
behoeftige mensen te voorzien van eten, drinken, 
onderdak, onderwijs en om zich dag en nacht hiervoor in 
te zetten. Het is een vereiste van ons geloof om behoeftige 
vluchtelingen en oorlogsslachtoffers, broeders en zusters, 
die zijn blootgesteld aan ernstige rampen in Jemen, Libië, 
Syrië, Arakan en uiteindelijk Palestina bij te staan en hen 
te helpen. Wij zetten onze vastberadenheid voort om onze 
Palestijnse broeders en zusters net als voorheen te helpen. 
 
Beste broeders en zusters! 
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan onze 
voedselpakketcampagne “Georganiseerde sadaqah en 
infak.” Het is opgezet om onze behoeftige broeders en 
zusters te voorzien en mensen die door de oorlog zijn te 
getroffen te helpen. Onze grootste wens is dat deze 
campagne die geïnitieerd is door onze 
liefdadigheidsorganisatie Hasene, zal uitmonden in een 
race van vriendelijkheid en schoonheid die ons zal 
behoeden tegen gierigheid en vrijgevigheid zal 
aanmoedigen. Aan de ene kant hopen we dat deze steun 
onze verantwoordelijkheid in de ogen van Allah zal 
verlichten, en aan de andere kant hopen we dat het ons zal 



helpen de smeekgebeden van onze onderdrukte broeders 
en zusters te ontvangen. Wij willen u graag herinneren 
aan het goddelijke gebod “Wedijver om goede daden te 
verrichten”2 en het goede nieuws "Voor elke goede daad 
die u doet, een beloning zal worden opgeschreven van 
tien tot zevenhonderd keer."3  
 
Moge Allah ons tot een van Zijn dienaren laten behoren 
die op Zijn Pad geld spenderen, die niet afwijken van de 
gerechtigheid, en die de slachtoffers en onderdrukten te 
hulp schieten. Amin! 

 

 
2 Bakara 2:148 3 Buhârî, Îmân, 31 


