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Lessen trekken uit wat er is gebeurd 

مِیحَّٖرلا نِمٰحَّْرلا ِّٰ)ا مِسْبِ  
 لٍجََاوَ قِّحَلْابِ َّلااِ امَٓھُنَیْبَ امَوَ ضَرَْلاْاوَ تِاوَمَّٰسلاُ ّٰ)ا قَلَخَ امَ �مْھِسُِفنَْا يفٖٓ اورَُّكفََتیَ مْلَوََا (

 ﴾ ﴾٨﴿ نَورُفِاكَلَ مْھِِّبرَ ئِ۟اقَٓلِبِ سِاَّنلا نَمًِ اریثٖكَ َّناِوَ ىIؕمسَمُ
 :لُوُقیَ صلى الله عليه وسلم َِّ<ا لُوسُرَ تُعْمِسَ تْلَاقَ ةَِّیمِعَْثخَلْا سٍیْمَعُ تِنْبِ ءَامَسَْأ نْعَ

 ىَسِنَوَ ىَدَتعْاوَ رََّبجََتٌ دبْعَُ دبْعَلْا سَْئبِ لِاعََتمُلْا رَیبِكَلْا ىَسِنَوَ لَاَتخْاوَ لََّیخََتٌ دبْعَُ دبْعَلْا سَْئبِ «
 ىغَطَوَ اَتعٌَ دبْعَُ دبْعَلْا سَْئبِ ىلَبِلْاوَ رَبِاقَمَلْا ىَسِنَوَ اھَلَوَ اھَسٌَ دبْعَُ دبْعَلْا سَْئبِ ىلَعَْلأا رَاَّبجَلْا

 »...ىھََتنْمُلْاوَ اَدَتبْمُلْا ىَسِنَوَ
Beste moslims! 
De mens leeft en sterft in een beperkte tijd en ruimte, waar 
hij zijn tijd doorbrengt. De verbondenheid met dit leven is erg 
sterk, ondanks het besef dat dit leven ooit eindigt, leeft men 
alsof dit leven oneindig is. Terwijl de dood, die de lust van 
ons leven beïnvloedt, het meest reële aspect van het leven is. 
De mens wordt geboren om te sterven. De dood opent de deur 
naar onsterfelijkheid en leert ons tegelijkertijd dat het leven 
als ware een bewijs van identiteit is. Daarom benadrukte de 
profeet, (moge vrede en zegeningen met hem zijn) het 
volgende: “Herdenk vaak de dood, die de lust van het leven 
bederft."1 
 
Beste moslims: 
Een bewuste gelovige is degene die in zijn beperkte en 
sterfelijke leven investeert voor het hiernamaals dat oneindig 
en onsterfelijk is. Deze personen zijn bedachtzaam, bezitten 
inzicht en handelen verstandig. Mensen met 'inzicht' kijken 
vooruit en kunnen de waarheid aanvoelen. Daartegenover; 
mensen die lessen trekken begrijpen de achterliggende 
redenen en wijsheden door te kijken naar de gebeurtenissen 
die zich voordoen. Imam Ali (kw) zei: “Er zijn zoveel dingen 
om lering uit te trekken maar er zijn weinig mensen die lering 
uittrekken.”Sadi Shirazi benadrukte ook het belang van leren 
van anderen door te zeggen: “Een vogel komt niet dichterbij als 
het ziet dat een andere vogel in de val is gelopen. Leer van de 
fouten van anderen, zodat anderen niet van jouw fouten hoeven 
te leren.” 
 
Beste moslims! 
De moeilijkheden, tegenslagen en beproevingen die ons 
overkomen drukken we uit door te zeggen 'İnna liilahi wa 
inna ileyhi radjiun'. Dit is tegelijkertijd een uiting van 
overgave aan het lot en het weergeven van onze houding ten 
opzichte van het leven. Hierbij wordt niet alleen verwezen 
naar de dood, maar ook naar het terugkeren naar onze Rab 
terwijl we nog in leven zijn, het op orde brengen van onze 
koers en vragen om vergeving. 
 
Beste moslims! 
In Palestina gebeuren er wreedheden waarbij baby’s, 
kinderen, vrouwen en ouderen worden vermoord. Ik doe een 
oproep aan de hele mensheid: Raken deze gebeurtenissen ons 
niet diep? Veroorzaakt dit geen pijn in onze harten? Zal het 
verlies van tienduizenden levens tijdens de aardbeving in 
Turkije ons niet tot bezinning brengen? De jarenlange oorlog 
in Syrië, met honderdduizenden doden en miljoenen 
vluchtelingen, zegt dat ons niets? Zeggen de beelden van 

 
1 Nesâî, Cenâiz, 3 

kinderlijken op het strand ons niets? Is de wereld doof en 
blind voor de genocide die plaatsvindt in Oost-Turkestan? Is 
dat geen reden voor ons om onze menselijkheid te bevragen? 
Gaan we de gebeurtenissen in Libië, Marokko en Arakan 
zomaar vergeten, alsof er niets is gebeurd? Zoals de Koran 
bevraagt: “Waar gaat dit naartoe?” Waar staan we in het 
leven van de mensheid terwijl er zoveel doden en 
vernietigingen zijn. 
 
Beste moslims! 
Als al deze gebeurtenissen geen aanleiding zijn voor ons zijn 
om onze toevlucht tot Allah te nemen, ons af te wenden van 
de verkeerde paden, wakker te worden en kortom 'lessen' te 
trekken, wat moet er dan nog meer gebeuren? Waarmee 
moeten we nog meer geconfronteerd worden? In het heilige 
vers dat we aan het begin van de preek hebben gelezen wijst 
onze Rab ons op het volgende: “Denken zij dan hierover 
niet bij zichzelf na? Allah heeft de hemelen en de aarde 
en al hetgeen zich daartussen bevindt niet anders dan 
met de waarheid geschapen en voor een vastgestelde 
tijd. Niettemin ontkennen velen onder de mensen de 
ontmoeting met hun Rab.”2 Deze situatie is de staat van 
een dienaar die het zicht op de lessen heeft verloren en in 
onoplettendheid, dwaling en zelfs verraad bevindt. Onze 
profeet beschrijft de toestand van deze dienaar als volgt: 
'Ellendig is de dienaar die in onachtzaamheid verkeert, lacht en 
speelt, de graven en het vergaan onder de grond vergeet! Ellendig 
is de dienaar die te veel en zonder grenzen handelt en vergeet 
waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat!'3 Laten we 
niet vergeten dat alleen degenen die in staat zijn om met een 
blik van reflectie te kijken en weten hoe ze lessen moeten 
trekken zichzelf kunnen beschermen tegen de ellendigheid. 
 
Beste moslims! 
Wij zijn niet de eerste noch de laatste moslims die moeilijke 
tijden doormaken. De huidige gebeurtenissen zouden ons 
nooit tot wanhoop moeten leiden. Laten we niet vergeten dat 
we een Rab hebben die ons aanspoort om nooit de hoop op 
Zijn genade te verliezen, zelfs als we overtredingen begaan. 
Wij zullen geduldig doorgaan met het vervullen van onze 
verantwoordelijkheden. We zullen blijven streven naar 
bewustwording van het feit dat Allah bij degenen die 
geduldig zijn en berouw tonen is. Moge de Almachtige Allah 
ons niet laten vergeten dat we Zijn "dienaren" zijn en dat we 
uiteindelijk aan Hem verantwoording zullen afleggen. Moge 
Hij ons standvastig houden op het Rechte pad. Moge Hij ons 
tot bewuste gelovige dienaren laten behoren die met inzicht 
naar het leven kijken en lessen kunnen trekken. Amien 
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