Vrijdagpreek, 05.01.2024
De nacht van gunst
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Beste Moslims!

Onder alle schepselen bekleedt de mens de meest
eerbiedwaardige positie, omdat hij het door Allah
geschonken leven in de dimensies van tijd en ruimte
voortzet. Net zoals Mekka, Medina en Jeruzalem
waardevolle plaatsen zijn, worden de ‘drie maanden’
Rajab, Sha’ban en Ramadan ook beschouwd als meer
gezegende maanden in vergelijking met andere
maanden. Deze maanden bevatten gezegende dagen
en nachten. Deze reeks begint met de Nacht van
Regaip die de eerste van de drie maanden, namelijk
de maand Rajab aankondigt. Deze reeks gaat verder
met de Nachten Miradj en Berat om uiteindelijk te
eindigen met de Nacht van Qadr op de 275 nacht van
de maand Ramadan. Dit jaar valt de nacht van Regaip
op donderdag 11 januari. De volgende dag begint
deze drie maanden.

Beste gelovigen!

Toen de maand Rajab aanbrak, verrichte de Profeet
(vzmh) het volgende smeekgebed: "O Allah, maak
Rajab en Sha'ban gezegend voor ons en laat ons
de maand Ramadan bereiken."! Laten we, in
navolging van de Profeet (vzmh), oprecht deze
smeekbede herhalen en ons inzetten om deze
gezegende maanden te beleven. Laten we in een tijd
waarin we van alle kanten worden omringd door
zonden die we bewust of onbewust begaan berouw
tonen. Onze Verheven Rab, beschrijft de gelovigen
als volgt in de Heilige Koran: “En degenen die,
wanneer zij een onzedelijke daad hebben begaan
of zichzelf onrecht hebben aangedaan, Allah
gedenken en (overtuigd) om vergiffenis vragen
voor hun zonden - wie anders kan deze zonden
vergeven dan Allah en ophouden met (te
volharden in) de handelingen waarmee zij zich
bezig houden, en zich daarvan bewust zijn.”?

! Ahmed b. Hanbel, Miisned, 1/259
2 Al-i Imran 3:135

Beste aanwezigen!

Laten we met de genade van Allah deze maanden
beschouwen als een kans om goedheid te verrichten.
Laten we ons vasthouden aan het vasten dat een van
de meest effectieve daden van zelfbeheersing is. De
metgezellen van de Profeet (vzmh) hebben vermeld:
“De Boodschapper van Allah (vzmh) vastte soms
zo veel in de maand Rajab dat we dachten dat hij
misschien de hele maand niet zou eten. En soms
at hij zo vaak waardoor we dachten dat hij
misschien de hele maand niet zou vasten.”* Laten
we met ons vasten dichter bij onze Rab komen en ons
zelfbeheersing aanleren. Laten we in onze relaties
voorzichtig zijn om geen harten te breken, maar in
plaats daarvan harten te verheffen en te genezen."

Beste broeders, zusters!

Het geven van sadagah behoort tot aanbidding en
Islam hecht hier veel waarde aan. Zo staat in de
Koran: “De gelijkenis van degenen die hun
bezittingen op het pad van Allah besteden is als
die van een graankorrel, die zeven aren
voortbrengt, met in elke aar honderd
graankorrels. Allah vermenigvuldigt voor wie Hij
wil. Allah is alomvattend, Alwetend.* Laten we
streven naar het hoogtepunt van dienen aan Allah
door middel van liefdadigheid aan de armen,
behoeftigen en onderdrukten. Laten we deelnemen
aan programma's die tijdens de gezegende dagen en
nachten in onze moskeeén en gemeenschappen
worden gehouden. Laten we de nodige aandacht
besteden aan gezamenlijke gebeden en onze band
met onze broeders behouden.

Moge onze Rab ons laten behoren tot degenen die de
periode van drie maanden die begint met de Nacht
van Regaib goed benutten. Amin!

5 Miislim, S1ydm, 179
4Bakara 2:261



