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Bij het verwelkomen van de maand Ramadan 
 

مِیحَّرلا نِمٰحَّْرلا ِّٰ)ا مِسِْب  
 نِۚاَقرُْفلْاوَ ىدٰھُلْا نَمِ تٍاَنِّیَبوَ سِاَّنللِ ىًدُھ نُاٰرُْقلْا ھِیفٖ لَزِنُْا يذَّٖٓلا نَاضَمَرَ رُھْشَ ﴿

ُھمْصَُیلَْف رَھَّْشلا مُُكنْمَِ دھِشَ نْمََف ؕ […]﴾ 
 

 :صلى الله عليه وسلم 6َِّا لُوُسرَ لَاَق :لَاَقَ ةرَیْرَُھ ىبَِأ نْعَ
 ھِیِف حَُتفُْت ُ،ھمَاَیصِ مُْكیَْلعَ َّلجَوَ َّزعَُ َّ)ا ضَرََف ،كٌرَاَبمُ رٌھْشَ نُاضَمَرَ مُْكاَتَأ » 
 «نِیطِاَیَّشلاُ ةَدرَمَ ھِیِف ُّلَغُتوَ ،مِیحِجَلْا بُاوَبَْأ ھِیِف قَُلغُْتوَ ،ءِامََّسلا بُاوَبَْأ

Beste moslims! 
We bevinden ons op de vooravond van de gezegende 
maand Ramadan, de enige maand die genoemd wordt in 
de glorieuze Koran. We voelen de opwinding van het 
betreden van de maand Ramadan. De Almachtige Allah 
zegt: "De maand Ramadan is (de maand) waarin de 
Koran is neergezonden, als leidraad voor mensen 
met duidelijke bewijzen van die leidraad en het 
onderscheid (tussen waarheid en valsheid. Wie van 
jullie van deze maand getuige is, dient dan te 
vasten."1 De Koran, die als gids voor de mensheid is 
gezonden, begon geopenbaard te worden aan de Profeet 
Mohammed (vrede zij met hem) in de Hira-grot in 
Mekka, op de 27e dag van de maand Ramadan van het 
jaar 610. Allah, die ons uit het niets heeft geschapen, 
zegt: "Denkt de mens dat hij aan zijn lot wordt 
overgelaten?" Rab heeft de mens na zijn schepping 
niet aan zijn lot overgelaten, maar heeft de weg naar 
een zinvol leven bepaald door middel van de Koran en 
de sunnah. 
 
Beste gelovigen! 
Ramadan is een maand waarin de piek van aanbidding 
wordt bereikt en waarin de betekenis wordt gevonden 
door vasten. Met het vasten trainen we ons geduld, 
wilskracht en mededogen. Het vasten is een 
beschermde haven die ons behoedt voor de gevaren van 
begeerte, hebzucht en wereldse verlangens. Het vers "O 
jullie die geloven! Het vasten is jullie 
voorgeschreven zoals het degenen vóór jullie was 
voorgeschreven, opdat jullie bewust zijn van 
Allah."2 wijst op het doel van het vasten, namelijk het 
vermijden van alle vormen van kwaad en zonde. De 
Boodschapper (vrede zij met hem) zei: "Het vasten is 
een schild. Laat een van jullie, wanneer hij vast, op 
die dag geen slechte woorden spreken of ruzie 
maken. Als iemand hem uitdaagt of hem beledigt, 
laat hem dan zeggen: 'Ik vast'."3 
Beste aanwezigen! 

 
1 Bakara 2:185 
2 Bakara 2:183 
3 Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 29. 

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft 
gezegd over deze maand waarop gelovigen vol 
verlangen wachten: "De gezegende maand Ramadan 
is tot jullie gekomen. De Almachtige Allah heeft 
jullie in deze maand het vasten voorgeschreven. In 
deze maand worden de poorten van de hemel 
geopend, worden de poorten van de hel gesloten en 
worden de meest opstandige Sheyatien 
vastgehouden."4 
Ramadan is een periode waarin onze aanbiddingen 
intensiever moeten zijn. Vasten, zakaat geven, de Koran 
reciteren en het taraweeh verrichten zijn enkele van de 
eerste daden van aanbidding die in verband worden 
gebracht met Ramadan. Ramadan is een tijd van 
verfijning en gratie. 
 
Beste broeders en zusters! 
Tijdens de Ramadan moeten we onze inspanningen 
vergroten om de Koran te lezen, te begrijpen en dit in 
ons leven toe te passen. We moeten deelnemen aan de 
gezamenlijke Koranrecitaties in onze moskeeën en bij 
terugkeer naar huis, moeten we ook de intentie hebben 
om de vertalingen en uitleg van de Koran te raadplegen. 
De Koran die is neergezonden tijdens de Ramadan is 
ongetwijfeld het Woord van Allah. Dus het lezen van de 
Koran is eigenlijk een gesprek voeren met Allah. Laten 
we met onze Schepper praten om de stress en 
problemen die we tegenkomen in ons dagelijks leven te 
overwinnen. Laten we onze toestand en onze begeerte 
evalueren. Laten we ons vooral in deze maand losmaken 
van de vergankelijke zaken van deze wereld en de vraag 
stellen: "Waarheen begeven we?"5 Laten we ons 
inzetten om onze Schepper op een passende manier te 
dienen tijdens deze reis, waarin we van Allah komen en 
tot Allah zullen terugkeren, de Rab van het universum. 
 
Moge onze Rab ons maken tot uitgelezen dienaren die 
de maand Ramadan oprecht waarderen en zich hiervoor 
inzetten. Amin! 

4 Nesâî, Sıyâm, 5 
5 Tekvîr suresi, 81:26 


