
Vrijdagpreek, 26.04.2024 
Deugdelijkheid van het memoriseren van de Koran 

مِیحَّرلا نِمٰحَّْرلا ِّٰ)ا مِسْبِ  
ّذلا انَلَّْزنَ نُحْنَ اَّناِ ﴿ ﴾ ﴾٩﴿ نَوظُفِاحَلَُ ھلَ اَّناِوَ رَكِْ  

 
 :لَاقَ صلى الله عليه وسلمِ يّبَِّنلا نِعََ ةشَئِاعَ نْعَ

 نَآرُْقلْاُ أرَقْیَ ىذَِّلا لَُثمَوَ ،مِارَكِلْا ةِرَفََّسلا عَمَُ ھلَ ظٌفِاحَ وَُھوَ نَآرُْقلْاُ أرَقْیَ ىذَِّلا لَُثمَ » 
نِارَجَْأُ ھلَفٌَ دیدِشَ ھِیْلَعَ وَُھوَُ هُدھَاعََتیَ وَُھوَ  »  

Beste moslims! 
De Koran, is een goddelijk boek dat door Allah aan Zijn 
boodschapper Mohammed (vrede zij met hem) is 
geopenbaard gedurende 23 jaar, soms vers voor vers en 
soms als complete hoofdstukken. De ordening en structuur 
van de Koran, welke verzen bij welke hoofdstukken horen 
en hoe de hoofdstukken gerangschikt moeten worden, zijn 
rechtstreeks door Allah via de engel Djibriel aan onze 
Profeet geopenbaard en door onze Rab zelf vastgesteld. De 
Koran omvat onderwerpen als geloofsprincipes, 
aanbidding, morele principes, verboden en toegestane 
zaken, intermenselijke relaties, straffen en beloningen, en 
de situaties van vroegere gemeenschappen. Het is niet 
zomaar een boek zoals alle andere boeken. Het lezen van 
het boek wordt als aanbidding beschouwd. Het heeft zijn 
eigen unieke methoden van schrijven en uitspraak. 
 
Beste moslims! 
De Boodschapper van Allah heeft de Koran van tijd tot tijd 
aan Djibriel (vzmh) voorgelezen, en vlak voor zijn 
overlijden heeft hij de Koran twee keer voorgelezen en 
gereciteerd met Djibriel (vzmh). De Koran is op schrift 
gesteld door schrijvers van goddelijke openbaringen en 
werd door een groot aantal metgezellen van de Profeet uit 
het hoofd geleerd. Zowel het op schrift stellen als het uit 
het hoofd leren hebben ervoor gezorgd dat de Koran tot op 
heden onveranderd is gebleven. Men moet weten dat de 
ware beschermer van de Koran Allah is. Deze waarheid 
heeft Allah verkondigd in vers 9 van Surah Al-Hijr: 
"Waarlijk, Wij hebben de Koran neergezonden en Wij 
zullen er zeker over waken."1 
 
Beste moslims! 
Sinds de tijd van de metgezellen is de Koran de 
belangrijkste bron van alle kennis en wetenschap geweest. 
Elk veld van kennis begint met het bestuderen van de 
Koran, waardoor het uit het hoofd leren van de Koran een 
onlosmakelijk onderdeel van het leren van kennis is 
geworden. De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft 
bevolen om de Koran te leren en te onderwijzen. Terwijl 
hij degenen die de Koran leren en onderwijzen verheugde 
als de beste onder zijn gemeenschap, waarschuwde hij ook 
voor degenen die na hem zouden komen. Hij heeft zijn 
metgezellen en de hele Islamitische gemeenschap als volgt 
opgedragen: "Leer de verplichtingen en de Koran, en 
onderwijs het aan anderen, want mijn ziel zal 
teruggeroepen worden en ik zal van jullie midden 

 
1 Al-Hijr 15:9 
2 Tirmizî, Ferâiz 2, H. No: 2017 

weggaan."2 
 
Beste moslims! 
Profeet Mohammad (vzmh) heeft in een overlevering van 
Ali (moge Allah tevreden zijn met hem) het volgende 
gezegd over de bescherming van goddelijke openbaring 
van de Koran: "Voed jullie kinderen op met deze drie 
eigenschappen: het liefhebben van de Profeet (vzmh), 
het liefhebben van zijn familie en het memoriseren 
van de Koran. Want degenen die het memoriseren en 
ernaar leven, zullen op de Dag waarop er geen 
schaduw zal zijn behalve de schaduw van Allah's 
troon, samen met de profeten van Allah en Zijn 
uitgelezen dienaren onder die schaduw bevinden."3 
 
Beste aanwezigen! 
In onze moskeeën en gemeenschappen, gaat het 
waardevolle werk van onze leraren in het onderwijzen van 
de Koran aan onze leden en generaties onverminderd 
door, Alhamdulillah. Het is niet genoeg dat onze 
volwassenen de Koran lezen en ermee vertrouwd zijn; als 
families moeten we ook het belang erkennen van het leren 
van de Koran door onze toekomstige generaties. Onze 
organisatie opent Koranscholen verspreid over heel 
Europa om ervoor te zorgen dat onze kinderen de Koran 
uit het hoofd leren, waarmee we het hoogtepunt van 
Koranonderwijs bereiken. Laten we onze kinderen 
ondersteunen om de Koran te leren in de moskeeën en 
Koranscholen waar het onderwezen wordt. Laten we 
ervoor zorgen dat onze kinderen zich inschrijven bij 
Koranscholen die zich in de nabije vestigingen bevinden, 
zodat ze hafiz kunnen worden. De Boodschapper van Allah 
(vzmh) heeft gezegd: "Degene die de Koran uit het 
hoofd leert en reciteert, zal in gezelschap zijn van 
uitgelezen engelen bij Allah. En degene die zichzelf 
dwingt om de Koran te blijven reciteren, zelfs als het 
moeilijk is, zal tweemaal de beloning ontvangen."4 
 
Beste moslims! 
De tweede editie van het koranmemorisatie-
kampioenschap, georganiseerd door onze organisatie, zal 
dit jaar plaatsvinden op zaterdag 27 april 2024 in het 
hoofdkantoor van IGMG. We nodigen u uit om deel te 
nemen aan deze wedstrijden die zijn georganiseerd om het 
memoriseren van de Koran te bevorderen en waardering te 
tonen voor de hoeders van de Koran. We vragen u om onze 
kinderen te ondersteunen door deel te nemen aan de 
wedstrijd. Moge Allah het aantal kinderen die de Koran 
volledig memoriseren laten toenemen en hen tot bewakers 
van de waarden van de Koran maken. Amin! 
 
 

 

 

3 Suyûtî, el-Câmiu’l Kebîr, 1/1251, H. No: 924 
4 Buhârî, Tefsîr, (Abese) 1 



Beste broeders en zusters! 

Vandaag zal er via de EMUG-instelling geld worden 
ingezameld ten behoeve van onze moskeeën ter 
gelegenheid van de Moskee Solidariteitsdag. Onze 
moskeeën zijn niet alleen plaatsen waar we bidden, maar 
ook kenniscentra waar onze kinderen worden gevormd 
met Islamitische identiteit en waarden. Het is belangrijk 
dat we solidair zijn voor de ontwikkeling van onze 
moskeeën. Laten we samen aan onze toekomst bouwen. 
Laten we niet vergeten dat elke steun die we aan onze 
moskeeën geven, de eenheid van de ummah versterkt. 
Laten we samen de huizen van Allah actiever en 
waardevoller maken als gemeenschapscentra. 


