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Onze handel moraal  

مِیحَّرلا نِمٰحَّْرلا ِّٰ)ا مِسِْب  
 ةِۙوكَّٰزلا ءِآَتیاٖوَ ةِولَّٰصلا مِاَقِاوَ ِّٰ)ا رِكْذِ نْعَ عٌیَْب لاَوٌَ ةرَاجَِت مْھِیھٖلُْت لاَ لٌۙاجَرِ ﴿

 ﴾ ﴾٣٧﴿ رُۙاصَبَْلاْاوَ بُوُلُقلْا ھِیفٖ بَُّلَقَتَتً اموَْی نَوُفاخََی
 

 :لَاَق صلى الله عليه وسلمَ َِّ-ا لَوُسرَ َّنَأ  َِّ-ا دِبْعَ نِبْ رِبِاجَ نْعَ
 »ىضََتقْا اَذِإوَ ،ىرََتشْا اَذِإوَ ،عَاَب اَذِإ احًمْسًَ لاجُرَُ َّ)ا مَحِرَ «

 
Eerbiedwaardige Moslims! 
We leven in een tijd waarin de mensheid het materiële 
boven het spirituele verheft, het uiterlijke boven het 
innerlijke, en het materiële boven het spirituele laat 
zegevieren. We leven in een tijd waarin voorwerpen 
die in onze behoeften voorzien worden verheven. Een 
gewaardeerde denker heeft deze situatie op treffende 
wijze verwoord met de woorden: "Mensen zijn 
gemaakt om geliefd te worden. Voorwerpen zijn 
gemaakt om gebruikt te worden. De reden voor de 
chaos in de wereld is dat voorwerpen geliefd worden 
en mensen worden gebruikt." Als gevolg van het 
accepteren van alleen het zichtbare als waarheid en 
waarde, zijn spirituele zaken in de vergetelheid 
geraakt. Dingen die kunnen worden gekocht en 
verkocht en onderwerp zijn van handel hebben waarde 
gekregen; terwijl zaken zoals deugd, emotie, 
overtuiging, kennis en bewustzijn, die geen onderwerp 
van handel zijn, hun waarde hebben verloren. Maar 
onze Rab beschrijft gelovigen als "Zij die niet door 
handel en niet door verkoop worden afgeleid van 
de Overdenking van Allah en (ook niet van) het 
onderhouden van de gebeden en van het geven 
van Zakat. Zij vrezen voor een Dag waarop hun 
harten en hun ogen zich omkeren."1 Het is 
natuurlijk legitiem voor een moslim om op eerlijke 
wijze handel te drijven. Maar terwijl we ons inzetten 
voor het verdienen van ons levensonderhoud in deze 
wereld, mogen we het hiernamaals niet verwaarlozen 
en moeten we oppassen dat we niet te veel naar deze 
wereld verlangen. 
 
Beste gelovigen! 
Onze nobele religie, de islam, gebiedt ons om eerlijk te 
zijn in alle aspecten van het leven, ook in het 
zakendoen. Allah zegt: "En geef de volle maat 
wanneer jullie afwegen en weeg met een geijkte 
balans. Dat is goed en uiteindelijk het beste."2 We 
moeten de rechten van anderen in het zakendoen 
respecteren en niet overdrijven. Laten we niet onze 

 
1 Nûr 24:37 
2 İsrâ  17:35 
3 Buhârî, Büyû, 16 

toekomst in het hiernamaals verspillen vanwege 
winstdrift. Onthoud dat als we oneerlijk handelen in 
zaken en bedrieglijke goederen verkopen, we onze 
kinderen haram voedsel laten innemen. Bovendien 
moeten we ook aan de andere partij denken bij onze 
handel. Onze nobele Profeet (vrede zij met hem), de 
barmhartigheid voor de werelden, deed als volgt doe’a: 
"Moge Allah degene die tolerant en genadig is bij 
het kopen, verkopen en het opeisen van schulden, 
met Zijn genade behandelen."3 Hij heeft ons dus de 
kaders gegeven voor hoe ons gedrag zou moeten zijn 
in onze handel activiteiten. Vooral in onze 
samenleving waarin we met elk gebaar een voorbeeld 
stellen, moet onze handelspraktijk gebaseerd zijn op 
eerlijkheid, en we mogen nooit vergeten dat we de 
Islam vertegenwoordigen. 
 
Beste broeders, zusters! 
De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft 
altijd de nadruk gelegd op eerlijke en betrouwbare 
handel. Dit komt omdat de mensheid, vanwege zijn 
zwakheden, het risico loopt om zich bij het kopen en 
verkopen te laten leiden door eigen winstdrift, met het 
gevaar dat hij de rechten van anderen schendt. De 
grootste menselijke zwakheid die hieraan ten 
grondslag ligt, is de hebzucht naar materiële rijkdom 
die moeilijk te verzadigen is. Onze geliefde Profeet 
(vrede zij met hem) wees op deze menselijke neiging 
en zei: "Als de mensheid twee valleien van rijkdom 
zou hebben, zou hij een derde vallei willen 
hebben. Het is onmogelijk om de buik van de mens 
te vullen met iets anders dan aarde."4 Mensen die 
gevangen zitten in hun verlangens, kunnen helaas 
valsheid en egoïsme mengen in hun handel en 
transacties. Onze Verheven Rab heeft gezegd: "Wee 
degenen die bij het meten en wegen bedrog 
plegen! Als zij mensen voor zich laten wegen, 
eisen ze de volle maat. Maar wanneer zij voor 
anderen afmeten of voor hen afwegen, benadelen 
zij hen."5 
 
Moge Allah ons maken tot de gelukkige dienaren die 
gevuld zijn met gerechtigheid, goedheid en wettig 
levensonderhoud en tevens in het hiernamaals 
behoren tot de geslaagden. Amien! 
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