Vrijdagpreek, 16.05.2025
Verspilling en de Consumptiewaanzin
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Geliefde gelovigen
Een van de negatieve zaken die schade toebrengen aan
vrede, welzijn en harmonie tussen mensen, is gedachteloos
consumeren en verspillen. Verspilling betekent het op
ongepaste en buitensporige wijze gebruiken van de gunsten
die onze Verheven Heer ons ter beschikking heeft gesteld.
Het is het onverantwoord verbruiken van de bronnen op
aarde. Tegenwoordig heeft verspilling zich verspreid naar
vele gebieden, van eten en drinken tot woorden en gedrag,
van gezondheid tot tijd, van kennis tot milieu, van arbeid tot
energie. Het is tragisch dat er in sommige delen van de
wereld mensen zijn die snakken naar slechts een stukje
brood, terwijl er in andere regio’s tonnen voedsel achteloos
worden weggegooid. Terwijl er op sommige plaatsen geen
druppel drinkwater te vinden is, worden onze
levensbronnen elders verspild. In het vers dat we zojuist
lazen, zegt de Verheven Allah:
"Zij die, wanneer zij uitgeven, noch buitensporig zijn noch
gierig, maar een middenweg daartussen volgen."’ Onze
geliefde Profeet (vrede zij met hem) zei: "Eet, geef
liefdadigheid en kleed je zonder hoogmoed en zonder te
verspillen!"

Beste gelovigen!

Een van de meest voorkomende vormen van verspilling is
het verspillen van gezondheid en tijd. Ons lichaam en onze
ziel in gevaar brengen met schadelijke gewoonten die geen
enkele bijdrage leveren aan ons wereldse of eeuwige leven,
is een vorm van verspilling van gezondheid. Onze kostbare
levensduur verspillen aan woorden en gedragingen waar
Allah niet tevreden mee is, is verspilling van tijd. Onze
geliefde Profeet (vrede zij met hem) vestigt onze aandacht
op het belang van gezondheid en tijd met de volgende
woorden: "Er zijn twee gunsten waarbij veel mensen zich
vergissen in hun waardering: gezondheid en vrije tijd."

Beste aanwezigen!
Wanneer men menselijk gedrag onderzoekt, vallen er drie
soorten consumptiegedrag op: gierigheid, verspilling en
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beheerst gedrag. Onze verheven godsdienst, de islam,
waarschuwt mensen voor zowel gierigheid als verspilling en
benadrukt in verzen en overleveringen dat beheerst gedrag
het juiste gedrag is. Onze Verheven Schepper, Die op de
hoogte is van al onze toestanden, kent ook onze zwakheden
op het gebied van consumptie en heeft ons daarom
gewaarschuwd om Zijn gunsten op een gematigde manier te
gebruiken. Verspilling is een grote zonde, in de Koran staat:
"Allah houdt niet van verkwisters" waarmee duidelijk
wordt gemaakt dat degenen die de gunsten van Allah
zonder grenzen en zonder verantwoordelijkheid verbruiken,
niet worden goedgekeurd. In een ander vers wordt
benadrukt dat "de verkwisters de broeders van de duivels
zijn." Verspilling is niet respectvol handelen tegenover de
gunsten die door Allah als levensonderhoud zijn gegeven,
en het is een vorm van onrecht tegenover andere mensen
en levende wezens met wie we deze wereld delen. Geen
enkele zegen die ons in dit universum is toevertrouwd, is
bedoeld om zonder reden of verantwoording naar eigen
willekeur gebruikt te worden. Echter, door de egoistische,
onoplettende en onverschillige houding van de mens
tegenover de natuur, heeft de schade aan het milieu
inmiddels een verontrustend niveau bereikt dat moeilijk te
herstellen is.

Beste broeders en zusters!

We moeten weten dat ieder mens die leeft zonder oog te
hebben voor het doel van zijn schepping, zichzelf tekortdoet
— hij heeft zichzelf verspild. Een leven dat in strijd is met de
Koran en de Sunnah, een leven dat wordt doorgebracht
zonder Allah en Zijn Boodschapper te leren kennen, is een
verspild leven. Laten we in elk aspect van ons leven
beheerst gedrag laten overheersen in plaats van verspilling
en onverantwoord verbruik. Laten we voorkomen dat we
zelf uitgeput raken terwijl we consumeren. Begin met het
tegengaan van verspilling bij jezelf en binnen je gezin. Laat
zelfs een stukje brood niet in de vuilnisbak belanden. Laat
zelfs een druppel water niet ongebruikt wegvloeien. Laat
onze energie niet nutteloos verspild worden. Laat onze tijd
niet verloren gaan. Laat onze kennis, inzet, opgebouwde
ervaring — kortom, onze menselijkheid — niet verspild
worden. Laten we niet vergeten: door verspilling verliezen
we niet alleen ons geld, bezit en eigendom. Ook onze hoop
en onze toekomst verdwijnen.

Laten we afsluiten met de betekenis van de hadith die we
aan het begin van onze preek lazen. De Boodschapper van
Allah (vrede zij met hem) zei: “Beheersen in uitgaven is de
helft van levensonderhoud. De liefde en vriendschap van
mensen winnen is de helft van het verstand. En goede
vragen stellen is de helft van kennis.”®

Moge jullie vrijdag gezegend zijn. Moge Allah’s genade en
zegeningen op jullie rusten.
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