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De betekenis van overgave: Het offer 

حٖیمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ االلّٰ
رَھَا لَكُمْ  ﴿ ھَا وَلٰكِنْ یَنَالھُُ التَّقْوٰى مِنْكُمْۜ كَذٰلِكَ سَخَّ اؤُ۬ َ لحُُومُھَا وَلاَ دِمَٓ لنَْ یَنَالَ االلّٰ

َ عَلٰى  رِ الْمُحْسِنٖینَ لِتكَُبرُِّوا االلّٰ  ﴾ مَا ھَدٰیكُمْؕ وَبشَِّ

 37سورة الحج، الآیة  

 ِ ؟ صلى الله عليه وسلمعَنْ زَیْدِ بْنِ أرَْقَمَ قاَلَ: قاَلَ أصَْحَابُ رَسُولِ االلَّ ِ! مَا ھَذِهِ الأْضََاحِيُّ   یاَ رَسُولَ االلَّ

 قاَلَ:  

 » سُنَّةُ أبَیِكُمْ إِبْرَاھِیمَ  «

 3ابن ماجة، الأضاحي، 

Geliefde moslims, 
Alle lof en dank komt toe aan onze Verheven Heer, die 
ons en de hele schepping uit het niets heeft geschapen, 
ons bewust heeft gemaakt van Zijn bestaan, ons heeft 
vereerd met het geloof en ons opnieuw de gelegenheid 
heeft gegeven om het Offerfeest te beleven. Moge vrede 
en zegeningen zijn met onze Profeet en alle andere 
profeten. 
Het offeren is een aanbidding die zo oud is als de 
mensheid zelf en een diepgewortelde uiting van 
toewijding. Zayd ibn Erkam (moge Allah tevreden met 
hem zijn) vertelt: De metgezellen van de Boodschapper 
van Allah (vrede zij met hem) vroegen: “O Boodschapper 
van Allah! Wat is offeren?” De Profeet (vrede zij met hem) 
antwoordde: “Het is de soenna van jullie voorvader 
Ibrâhîm.”1 Met andere woorden: offeren is een 
aanbidding die voortkomt uit de tijd van Ibrâhîm (vrede 
zij met hem) en een uiting is van zijn overgave aan Allah. 
In de Heilige Koran wordt hierover het volgende gezegd: 
“Hun vlees en bloed bereiken Allah niet, maar wat 
Hem bereikt is jullie godsvrucht (taqwâ). Zo heeft 
Allah het (het offerdier) aan jullie dienstbaar 
gemaakt, zodat jullie Zijn grootheid erkennen omdat 
Hij jullie de juiste weg heeft gewezen. Breng daarom 
goed nieuws aan hen die goed doen.”2 

Waardevolle broeders en zusters, 
Het offer is tegelijkertijd een uiting van dankbaarheid aan 
Allah voor de gunsten die Hij ons heeft geschonken. Door 
een offer te brengen, onderwerpt de gelovige zich aan 
Allah’s bevel en toont hij op levendige wijze zijn 
bewustzijn van zijn dienaarschap. Elke keer dat gelovigen 
een offer brengen, herdenken zij de beproeving waarin 
Ibrâhîm (vrede zij met hem) en zijn zoon Ismâîl (vrede zij 
met hem) hun absolute gehoorzaamheid aan Allah’s bevel 
toonden, en drukken zij symbolisch uit dat zij bereid zijn 
tot dezelfde gehoorzaamheid. 
Het offer versterkt de geest van broederschap, solidariteit 
en onderlinge hulp in de samenleving, en draagt enorm 
bij aan sociale rechtvaardigheid. Vooral in 
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gemeenschappen waar mensen geen of nauwelijks 
middelen hebben om vlees te kopen, wordt de betekenis 
en rol van het offer des te duidelijker. In de Heilige Koran 
staat hierover: “…Eet ervan en geef te eten aan 
anderen.”3 Het delen van het offer opent voor ons de 
deur naar eeuwige gelukzaligheid en innerlijke vrede. 
Onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) heeft dan ook 
aangegeven dat het delen van het offer met behoeftigen 
ons waarlijk winst zal opleveren. Zo vroeg de 
Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) op een dag 
hoeveel vlees er nog over was van het schaap dat hij had 
geofferd. Toen onze moeder Aïsha (moge Allah tevreden 
met haar zijn) zei dat alleen een schouderblad was 
overgebleven, zei de Profeet (vrede zij met hem): “O 
Aïsha! Zeg dan dat alles, behalve het schouderblad, voor ons 
is gebleven.”4 Hiermee gaf hij aan dat iedere hap die 
oprecht omwille van Allah wordt gedeeld, in het 
hiernamaals onze ware winst zal zijn. 
 
Waardevolle gelovigen, 
Vandaag is het een feestdag waarop we naast onze 
broeders en zusters staan die lijden in Palestina, Oost-
Turkestan, Syrië, Myanmar en in vele andere onderdrukte 
gebieden. Het is een dag waarop we hun kreten van pijn 
in ons hart voelen. Vandaag is een dag om de 
verantwoordelijkheid van het behoren tot de ummah op 
ons te nemen en onze broederlijke banden met 
grenzeloze barmhartigheid opnieuw te versterken. Het is 
een dag om Allah te smeken voor vrede, rechtvaardigheid 
en rust, en onze gebeden te laten samenkomen met de 
onderdrukten op aarde. Vandaag is het een dag van feest 
voor degenen die bouwen en herstellen, niet van hen die 
vernietigen. Niet het feest van hen die levens nemen, 
bloed vergieten en angst zaaien, maar van hen die vrede 
brengen, het leven beschermen en zich inspannen om het 
te behouden. Het is het feest van het voelen van 
verantwoordelijkheid tegenover de armen, wezen, 
weduwen, eenzamen, hulpelozen, kwetsbaren, 
onbekenden, behoeftigen en vluchtelingen. Het is het 
feest van hen die, tegenover degenen die anderen het 
recht op leven ontzeggen en hun eigen bestaan bouwen 
op vernietiging, oproepen tot waarheid en 
rechtvaardigheid, tot deugd en moraliteit. 
Laten we de feestdagen dan ook niet beschouwen als 
louter vakantiedagen waarop we van elkaar verwijderd 
raken. Laten we juist van deze dagen gebruik maken om 
onze ouderen, familieleden en buren te bezoeken, hun 
harten te winnen en in hun gebeden genoemd te worden. 
Laten we onze overledenen gedenken met goede 
gedachten. Laten we wezen en kinderen zonder ouders de 
vreugde van het feest laten ervaren. Laten we ouderen en 
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zieken het feestelijke gevoel laten beleven. Laten we een 
einde maken aan ruzies en verdeeldheid; laten we 
vergeving omarmen en gebroken harten helen. Laten we 
ons inspannen om samen de pijn van de onderdrukten en 
onschuldigen te verzachten en hun hoop levend te 
houden. Laten we tegenover de onderdrukkers staan en 
de kant kiezen van de onderdrukten en machtelozen, en 
laten we ons inzetten voor de bestrijding van alle vormen 
van kwaad. Moge vrede en zegeningen zijn met onze 
Profeet (vrede zij met hem), die ons het voorbeeld gaf van 
de  loyaliteit van Ibrâhîm (vrede zij met hem), de 
oprechtheid van Hâjar en de overgave van Ismâîl (vrede 
zij met hem), en met allen die zijn pad volgen. Moge 
Allah’s genade, gunst en bescherming rusten op alle 
gelovigen. 
Met de wens om nog vele feesten in gezondheid en vrede 
te mogen beleven: een gezegend feest gewenst! 


