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De waarden van tijd beseffen

يمِ حْمٰنِ الرَّ حٖبسِْمِ اللهِّٰ الرَّ
ينَ امَٰنوُا وَعَمِلوُا﴿ ي خُسْ الَّا الَّ نِسَْانَ لَ ذ۪ وَالعَْصْ انَِّ الْا رٍۙ ف۪ رِۙ

برِْ الحَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلحَْقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ ﴾الصَّ
3-1سورة العصر، الآية  

َّبيِِّ  قاَلَ: َّاسٍ عنَِ الن صلى الله عليه وسلمعنَْ عبَدِْ اللهِّٰ بنِْ عبَ
ةُ» حَّ نعِْمَتاَنِ مَغْبوُنٌ فِيهِمَا كثَيِرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّ

«وَالفَْرَاغُ
1البخاري، رقِاق، 

Waardevolle moslims!
Een van de meest kostbare gunsten die onze 
Verheven Heer aan ons heeft geschonken is tijd. Tijd is
het leven zelf. Tijd is het proces waarin geschapen 
wezens hun leven en bestaan doorbrengen. Tijd is het 
grootste kapitaal en de waardevolste schat van de 
mens. Want alles ontstaat, ontwikkelt en vergaat 
binnen de grenzen van de tijd. Winsten, 
mogelijkheden en kansen die rust brengen in zowel 
het wereldse leven als het hiernamaals, worden 
verworven met behulp van tijd. In de Heilige Koran 
begint Allah de Almachtige sommige verzen en 
hoofdstukken met een eed op de tijd. Door te zweren 
bij de dageraad, de ochtendschemering, de ochtend, 
de voormiddag, het aanbreken van de dag en de 
nacht, vestigt Hij de aandacht op de ware aard en het 
belang van de tijd. Het feit dat fundamentele 
aanbiddingen zoals het gebed, het vasten, de zakaat 
en de hadj gebonden zijn aan specifieke tijden, 
onderstreept nog eens hoe belangrijk tijd werkelijk is.

Waardevolle broeders en zusters!
Voor een gelovige is het van groot belang om elk 
moment van de tijd goed te benutten. De Heilige 
Koran waarschuwt de mensen in de persoon van de 
Boodschapper van Allah met de woorden: “Wanneer 
je met een taak klaar bent, ga dan meteen over 
naar de volgende.”1 Onze geliefde Profeet (vrede zij 
met hem) heeft eveneens het belang van tijd 
benadrukt met de volgende woorden: “Waardeer vijf 
dingen vóórdat vijf andere zich aandienen: je leven vóór 
je dood, je gezondheid vóór je ziekte, je vrije tijd vóór je 
drukke momenten, je jeugd vóór je ouderdom en je 
rijkdom vóór je armoede.”2 Hiermee maakt hij duidelijk 
dat tijd een van de kostbaarste zegeningen in het 
leven van de mens is. Laten we niet vergeten dat veel 
zaken in het leven hersteld kunnen worden: rijkdom 
kan opnieuw vergaard worden, bezittingen kunnen 
opnieuw verkregen worden. Maar de tijd die verloren 
is gegaan en het leven dat verspild is aan nutteloze 
zaken, kan nooit worden teruggebracht. We moeten 
de waarde beseffen van het leven dat onze Verheven 

1 İnshirâh 94:7
2 Buhârî, Rikâk, 3

Heer ons als een gunst heeft geschonken. We dienen 
elk moment zo te benutten dat het zowel ons 
wereldse leven als ons hiernamaals ten goede komt. 
Al onze bezigheden moeten we op een geplande en 
georganiseerde manier uitvoeren en we mogen onze 
tijd of leven niet verspillen. Degenen die hun tijd niet 
goed benutten, slagen er niet in om hun 
aanbiddingen op tijd en volledig te verrichten. Ze 
kunnen hun werk niet op tijd afmaken, komen hun 
beloften niet na en stellen anderen teleur. De grote 
voorgangers binnen de islam zijn ons tot voorbeeld 
geweest door hun zorgvuldige omgang met tijd. Vele 
profeten, geleerden en voorbeeldige 
persoonlijkheden hebben in hun korte maar 
gezegende levens talloze goede daden verricht die 
nauwelijks in één mensenleven passen. Ze hebben 
waardevolle werken nagelaten en het vroeg beginnen 
aan de dag tot een gewoonte gemaakt.

Waardevolle gelovigen!
Degenen die hun tijd niet verspillen en deze op de 
juiste manier weten te benutten, zullen zowel in deze 
wereld als in het hiernamaals rust en vrede vinden. 
Onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) heeft in de 
hadith die ik aan het begin van mijn preek heb 
voorgelezen het volgende gezegd: “Er zijn twee 
gunsten waarvan veel mensen zich niet bewust zijn van 
hun waarde: gezondheid en vrije tijd.”3 Met deze 
woorden wijst hij op het grote belang van zowel tijd 
als gezondheid. We moeten de waarde van tijd 
beseffen, haar niet verspillen, maar haar gebruiken in 
overeenstemming met het welbehagen van Allah. 
Vandaag is het 2 Muharram 1447. De tijd vliegt voorbij
en met elke dag die verstrijkt, nadert onze reis naar 
het hiernamaals, waar geen terugkeer mogelijk is. We 
hebben weer een Hidjri jaar achter ons gelaten. De 
maand Muharram, het begin van het islamitisch jaar, 
is een gezegende periode met groot belang in de 
islamitische geschiedenis. Deze maand is getuige 
geweest van belangrijke religieuze, sociale en 
historische gebeurtenissen. De naam “Muharram” 
betekent “heilig” of “eerbiedwaardig”. Het is een 
maand vol goddelijke genade, zegeningen en 
spirituele overvloed. Laten we ons inzetten om deze 
gezegende tijd zo goed mogelijk te benutten. Ik sluit 
mijn preek af met de betekenis van de surah al-Asr, 
die ik aan het begin heb gereciteerd: “Bij de tijd! 
Voorwaar, de mens verkeert zeker in verlies. 
Behalve degenen die geloven, goede daden 
verrichten, elkaar aansporen tot de waarheid en 
elkaar aansporen tot geduld. (Zij zijn niet in 
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verlies).”4 

Moge onze Verheven Heer ons tot degenen maken die
de waarde van tijd kennen en hun tijd besteden aan 
nuttige en gezegende bezigheden. Moge jullie vrijdag 
en het nieuwe islamitische jaar gezegend zijn.

4 Asr 103:1-3


