Vrijdagpreek, 29.08.2025
Mawlid an-Nabi: Getuige, Verkondiger van goed

nieuws, Waarschuwer en Verlichter
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Waardevolle broeders en zusters!

Veertien eeuwen geleden, in een tijd waarin ongeloof,
onderdrukking en moreel verval heersten, verloor het
menselijk leven zijn waarde. De sterken verdrukten de
zwakken, vrouwen werden vernederd en armen werden
genegeerd. Macht heerste in plaats van recht,
eigenbelang in plaats van gerechtigheid. Familieruzies
hielden nooit op en werd er continu bloedvergoten.
Kortom, de mensheid was als een karavaan die haar weg
kwijtgeraakt was.

In zo’n tijd zond de Almachtige Allah, als Zijn genade,
een boodschapper die de weg naar redding zou wijzen —
zowel in dit leven als in het hiernamaals. Over hem zei
Allah:

"0 Profeet! Wij hebben jou als getuige, als brenger
van blijde tijding, als waarschuwer, als iemand die
met Allah’s toestemming tot Zijn pad oproept, en als
een verlichtende lamp gezonden.!"

Zo werd hij tot barmhartigheid voor de werelden en tot
gids voor de mensheid. Deze openbaring bevestigt dat
onze Profeet (vrede zij met hem) met zijn leven getuigde
van de waarheid van de openbaring. Op de Dag der
Opstanding zal hij getuigen van het geloof van zijn
gemeenschap. Hij bracht degenen die in Allah geloofden
blijde tijding van rust in dit leven en het paradijs in het
hiernamaals. Tegelijkertijd waarschuwde hij voor de
pijnlijke gevolgen van ongeloof, onderdrukking en zonde,
zowel hier als in het hiernamaals. Met Allah’s
toestemming riep hij de mensen op tot eenheid van
Allah, gerechtigheid en de rechte weg. Met zijn woorden,
zijn moraal en zijn leven veranderde hij duisternis in
licht.

Dierbare moslims!

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was de
levende belichaming van de Koran, de mooiste toepasser
van de goddelijke geboden en het levende voorbeeld van
de openbaring. Om een gast niet met lege handen weg te
sturen, haalde hij zo nodig eten bij de buren. Hij zei: “Hij,
die overnacht terwijl zijn buur honger lijdt, behoort niet tot
ons.” Al op jonge leeftijd kreeg hij de titel al-Amin (de
betrouwbare) vanwege zijn trouw aan het toevertrouwde.
Hij eerde de vrouwen met de woorden: “Het paradijs ligt
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onder de voeten van de moeders.” Hij speelde met kinderen
en omarmde hen wanneer hij hen op straat tegenkwam.
Hij vergaf zelfs degenen die hem kwaad aandeden. Met de
woorden: “Degene die ons bedriegt, behoort niet tot ons”
benadrukte hij eerlijkheid.

De liefde voor hem mag niet slechts in woorden blijven,
maar moet zich wortelen in ons hart. Onze Profeet (vrede
zij met hem) zei: “Niemand van jullie gelooft werkelijk,
totdat hij mij meer liefheeft dan zijn kinderen, zijn vader en
alle mensen tezamen.” Want hem niet als voorbeeld
nemen, is als een schip zonder kompas dat zich op een
woelige zee begeeft. Dan raken wij onze richting kwijt en
dwalen wij op het pad van het leven. Als een reiziger
zonder kaart verdwalen wij en slaan verkeerde wegen in.
Maar als wij hem als voorbeeld nemen, vinden wij rust in
ons gezin, vertrouwen in de samenleving, zegen in de
handel en trouw in de vriendschap. Zijn sunnah volgen is
als het ontvangen van licht in de duisternis: we vinden
ons pad en raken niet de weg kwijt.

Daarvoor moeten wij echter wel de sunnah kennen; want
een weg die we niet kennen, kunnen we ook niet
bewandelen. De sunnah kennen betekent zijn woorden,
daden en keuzes leren en deze naar onze tijd vertalen.
Daarom moeten wij voor onszelf, onze gezinnen en onze
kinderen hem op de juiste manier leren kennen, zijn
leven, zijn moraal en zijn strijd onderwijzen. Hem
navolgen betekent in ons dagelijks leven zijn eerlijkheid,
zijn barmhartigheid en zijn geduld weerspiegelen, en
onze omgeving inspireren met zijn voorbeeldige gedrag.
In ons huis moet de taal van liefde heersen; in ons werk
eerlijkheid; in onze burenrelaties trouw; en in ons gezin
genegenheid, allen doordrenkt met de moraal van de
Profeet.

Eerbiedwaardige gelovigen!

De nacht van woensdag op donderdag (3 september)
is de geboortedag van onze geliefde Profeet, de Mawlid-i
Nebi-nacht. Dit is een unieke gelegenheid om al deze
verantwoordelijkheden opnieuw in herinnering te
brengen en in praktijk te brengen. Onze moskeeén zullen
die nacht gevuld zijn met salawaat, Koranrecitaties en
smeekbeden. Onze harten zullen verenigd zijn in genade,
liefde en broederschap.

Laat ons in deze gezegende nacht ons leven opnieuw
vormgeven onder zijn leiding. Laat het kennen van hem,
het leren en beleven van zijn sunnah ons hoogste doel
zijn. Versier onze harten met salawaat en onze huizen
met Koranrecitatie. Laten we al onze daden verfraaien
met zijn moraal en onze omgeving tot barmhartigheid
maken.

Moge onze harten in deze gezegende nacht kloppen met
onze onderdrukte broeders en zusters in Gaza, Syrié en
overal in de wereld. Mogen onze smeekbeden vervuld
worden voor hun vrijheid, rust en veiligheid. Moge onze
Heer ons maken tot dienaren die nooit van zijn pad
afwijken, die het leed van de ummah als hun eigen leed
zien en die deelachtig worden aan zijn voorspraak.
Amin.
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Geliefde gelovigen!

Het is u bekend dat onze broeders en zusters in Gaza al
meer dan twee jaar worden blootgesteld aan de zwaarste
vormen van onderdrukking op aarde. Ze zijn
uitgehongerd, hun water is afgesloten, kinderen zijn wees
achtergelaten, vrouwen zijn weduwe geworden; talloze
huizen en gezinnen zijn verwoest. Steden zijn belegerd,
vluchtelingenkampen in puin veranderd en onschuldigen
zijn als het ware bedolven onder de dood.

Alsof dit allemaal nog niet genoeg was, heeft de regering-
Netanyahu nu een volledige bezettingsoperatie in Gaza
gestart, waarmee zij opnieuw de menselijke waardigheid
en het internationaal recht met voeten treedt. Het
stilzwijgen van de internationale gemeenschap tegenover
het drama van een volk dat geen leefruimte meer over
heeft, is minstens zo zorgwekkend als de aanvallen zelf.
Wij veroordelen dit geweld met klem en roepen de hele
wereld op om in actie te komen zodat dit onrecht een
einde vindt en gerechtigheid en vrede gevestigd worden.

0O, onze Heer!

U bent Degene die de kreten van onze broeders en zusters
in Gaza hoort. Schenk hun Uw hulp en bijstand. Schenk
de ummah van Mohammed en de gehele mensheid de wil,
de moed en de vastberadenheid om in actie te komen om
dit onrecht te beéindigen.

Amin.



