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Solidariteit in het goede 

ِميٖحَّرلا ِنٰمْحَّرلا ِهّٰللا ِمْسِب  

 ﴾ َنوُلَعْفَي اوُناَك اَم َسْٔىِبَل ؕ◌ُهوُلَعَف ٍرَكْنُم ْنَع َنْوَهاَنَتَي اَل اوُناَك ﴿

 5:79 ةدئاملا ةروس   

 
  :َلاَقَ  ؐ ِهَّللا َلوُسَر َّنَٔا ِّيِدَسَٔلااٍ دَبْعَمِ نْبَ ةَصِباَو ْنَع

 ىِف َكاَح اَم ُمْثِٕاْلاَو ،ُبْلَقْلا ِهْيَلِٕا َّنَٔاَمْطاَو ُسْفَّنلا ِهْيَلِٕا ْتَّنَٔاَمْطا اَم ُّرِبْلا «

 »َ كْوَتْفَٔاَو ُساَّنلا َكاَتْفَٔا ْنِٕاَو ِرْدَّصلا ىِف َدَّدَرَتَو ِسْفَّنلا

 2 ،ويوب ،يميراد

Geliefde broeders en zusters, 
Een van de belangrijke waarden van onze edele 
godsdienst, de islam, is ongetwijfeld het begrip 
“ma‘rûf”. Dit staat voor alles wat goed, mooi en 
nuttig is en wat in overeenstemming is met de 
menselijke natuur en met de religie. Het 
bevorderen van goedheid, schoonheid en waarheid 
behoort tot de oorspronkelijke doelen van de 
openbaring. Het is een kostbaar principe dat de 
mens eerst in zichzelf en vervolgens in zijn 
omgeving moet laten heersen. 
Waar goedheid, schoonheid en waarheid niet 
heersen, heerst er “munkar” dat staat voor kwaad, 
lelijkheid en dwaling. De woorden van de  
Profeet صلى الله عليه وسلم: “Het goede is datgene wat je hart tot rust 
brengt; het kwaad is datgene wat je hart verontrust, 
zelfs als mensen er een fatwa voor geven”1 vormen 
een tijdloze definitie. Waar de Boodschapper van 
Allah صلى الله عليه وسلم ons op wijst, is het geweten dat Allah in de 
harten van de mensen heeft gelegd. 
 
Eerbiedwaardige aanwezigen, 
Via de schermen zien we vandaag, met name in 
Palestina, het gruwelijke gezicht van onrecht en 
kwaad. Bij het aanschouwen van deze wreedheden 
huilt het geweten van de mensheid en verkrimpen 
de harten van pijn. Helaas tonen de oorlogen en 
bezettingen aan dat het kwaad continenten 
doorkruist. 
De verantwoordelijken van staten en 
internationale organisaties die deze wreedheid 
zouden moeten stoppen, zwijgen vaak of vermijden 
effectieve maatregelen. Dit is precies zoals in de 
Koran wordt gezegd: “Zij verboden elkaar het 
verwerpelijke niet dat zij verrichtten. Slecht 
was het wat zij plachten te doen!.”2 
 

 
1 Dârimî, Büyû’, 2 
 

 
Beste moslims, 
De wreedheid die recent in Palestina, en in het 
bijzonder Gaza, plaatsvindt, is de grootste 
beproeving van de mensheid geworden. Het 
nalaten van regeringen om doeltreffende 
maatregelen te nemen, brengt mensen van 
verschillende religies en culturen in verwarring. De 
vooruitgang in wetenschap en technologie heeft 
zijn bijdrage aan de beschaving van de mensheid 
twijfelachtig gemaakt. Het bloed en de tranen van 
vrouwen, kinderen en ouderen herinneren aan de 
meest primitieve tijden. 
De kreten van de onderdrukten stijgen op tot de 
hoogste hemel. Toch proberen velen, ongeacht hun 
verschillen, vreedzame en gewetensvolle 
initiatieven te nemen die als een “solidariteit in 
het goede” kunnen worden gezien. Mensen van 
verschillende talen, religies en kleuren wedijveren 
met elkaar om de slachting in Gaza te beëindigen. 
Zo krijgt de verheven uitspraak van onze Heer 
vorm: “Voor ieder volk is een richting waar zij 
hun gezicht tot wenden. Haast jullie dus tot al 
wat goed is. Waar jullie ook zijn, Allah zal jullie 
samenbrengen. Waarlijk Allah is tot alle dingen 
in staat..”3 
 
Waardevolle broeders en zusters, 
De “Sumud Vloot”, die zonder politieke of 
economische belangen vertrok en alleen vanuit 
gewetensdrang de blokkade van Gaza probeert te 
doorbreken, is een bron van trots voor de mensheid 
en een hoop voor de onderdrukten geworden. Het 
is een symbool van vrede, geweten en 
barmhartigheid. 
We moeten niet vergeten dat het de moedige en 
vastberaden stappen van mensen zijn – naast de 
smeekgebeden van de onderdrukten – die tirannen 
tot stilstand brengen. Als moslims zijn wij 
dankbaar voor degenen die deelnemen aan dit 
burgerlijk verzet en het op de agenda houden. 
Moge Allah, de Heer der Werelden en de meest 
Barmhartige, de Helper zijn van Gaza en van alle 
onderdrukte gebieden. Moge Hij ons leiden naar 
dagen waarin vrede en welzijn heersen. Amin. 

2 Mâide 5:79 
3 Bakara 2:148 


