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De Koran in de steek laten 
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Beste broeders en zusters, 
De Koran is het laatste heilige boek dat Allah aan 
de mensheid heeft geopenbaard. Het is de eeuwige 
bron van waarheid en leiding, geldig tot aan de 
Dag des Oordeels. Onze Heer zegt in de Koran: 
“Deze Koran is geen verzinsel van iemand 
anders dan Allah. Hij bevestigt de eerdere 
openbaringen en legt het Boek in detail uit. 
Daar is geen enkele twijfel over; hij komt van 
de Heer der Werelden.”1 

Waardevolle gelovigen, 
De Koran is het woord van Allah — een bron van 
leiding, barmhartigheid, licht en wijsheid. Het is 
niet slechts een boek om te lezen, maar een 
handleiding voor het leven. Van geloof tot moraal, 
van aanbidding tot samenleving: in elk aspect van 
ons bestaan wijst het ons de juiste weg. De Profeet 
(vrede zij met hem) heeft gezegd: “De leiding en 
kennis die Allah mij heeft gegeven, lijken op regen 
die overvloedig neerdaalt op de aarde.”2 

Zoals regen sommige gronden vruchtbaar maakt, 
anderen enkel water laten vasthouden en weer 
anderen overstromen, zo werkt ook de Koran in 
op verschillende harten. Sommige mensen nemen 
zijn boodschap ter harte en bloeien op. Anderen 
blijven oppervlakkig, en weer anderen blijven er 
onverschillig voor. Voor sommigen zelfs vergroot 
het hun afstand tot Allah.3 

Geliefde broeders en zusters, 
De Koran spreekt over zichzelf in vele verzen. Het 
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is een “duidelijk boek”, “een bron van leiding en 
blijde boodschap voor de gelovigen”, “vol met 
voorbeelden”, “wijs” en “eerbiedwaardig”. 
Het is een herinnering (zikir), een vermaning die 
leidt naar het rechte pad. Al deze beschrijvingen 
maken duidelijk: de Koran is niet zomaar een tekst 
— het is een goddelijke gids die ons richting geeft 
in elk aspect van het leven. 

Waarde gelovigen, 
In surah Furqan lezen we dat de Profeet klaagde 
bij zijn Heer: “Mijn Heer, mijn volk heeft deze 
Koran verlaten.”4 De Koran verlaten betekent niet 
dat we hem niet meer in huis hebben, maar dat we 
hem niet meer in ons leven toepassen. We lezen 
hem in de moskee of bij een begrafenis, maar 
vergeten zijn boodschap in ons dagelijks handelen. 
Wanneer dat gebeurt, verzwakken wij geestelijk, 
verliest de gemeenschap haar eenheid en 
rechtvaardigheid, en krijgen egoı̈sme en onrecht 
de overhand. 

Beste moslims, 
De verdeeldheid, onrust en crises die veel 
moslimgemeenschappen vandaag meemaken, 
hebben één oorzaak: afstand nemen van de Koran. 
De Koran is niet alleen de redding van het 
individu, maar ook van de samenleving. Een 
gemeenschap die leeft volgens het licht van de 
Koran blijft rechtvaardig, sterk in broederschap en 
rijk aan barmhartigheid. Zoals Allah zegt: 
“Voorwaar, deze Koran leidt naar de weg die 
het meest recht is.”5 

Geliefde broeders en zusters, 
Om de liefde en eerbied voor de Koran levend te 
houden, organiseert de Islamitische Gemeenschap 
Milli Görüş elk jaar de Koranrecitatiecompetitie. 
Deze mooie traditie, die veertig jaar geleden in 
onze moskeeën begon, wordt dit jaar voor de 37e 
keer gehouden — in één van de mooiste zalen van 
Duitsland: Stadthalle Bielefeld. 
De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 18 
oktober en begint om 13:30 uur. Wij nodigen al 
onze dierbare broeders en zusters van harte uit 
voor Europa’s eerste en enige  Koranrecitatie-
competitie. Moge Allah ons maken tot dienaren 
die van de Koran houden en eraan vasthouden. 
Moge Hij de Koran onze metgezel maken in deze 
wereld en onze vriend in het paradijs. Amin. 
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