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Geloof: Het kompas van menselijke waarden  

حٖیمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ االلّٰ
ا احَْسَنَ   ﴿ نْیاَ وَاحَْسِنْ كَمَٓ خِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نَصٖیبَكَ مِنَ الدُّ ُ الدَّارَ الاْٰ ا اٰتٰیكَ االلّٰ وَابْتغَِ فٖیمَٓ

َ لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِدٖینَ  ُ اِلَیْكَ وَلاَ تبَْغِ الْفسََادَ فِي الاْرَْضِؕ انَِّ االلّٰ  ﴾ االلّٰ
 28:77سورة القصص،  

 
  قاَلَ: صلى الله عليه وسلم َعَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ عَنِ النَّبِيِّ 

لاَ تزَُولُ قدََمَا ابْنِ آدَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبھِِّ حَتَّى یسُْألََ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ   «
ا فِیمَا أفَْناَهُ وَعَنْ شَبَابھِِ فِیمَا أبَْلاهَُ وَمَالِھِ مِنْ أیَْنَ اكْتسََبَھُ وَفِیمَ أنَْفقَھَُ وَمَاذاَ عَمِلَ فِیمَ 

 »  عَلِمَ 
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Eerbiedwaardige gelovigen! 
Geloof is het kompas dat het leven van de mens betekenis 
geeft, het hart op het rechte pad houdt, en richting en doel 
bepaalt naar het goede en juiste. Wie gelooft, raakt niet 
verdwaald in de stormen van het leven. Hij wendt zich tot de 
tevredenheid van Allah. Een gelovige neigt niet naar 
onderdrukking, begaat geen onrecht en strekt zijn hand niet 
uit naar het verboden. Want het geloof is zowel voor het 
individu als voor de samenleving een schild tegen alle 
kwaad. Maar helaas raken harten vaak in beslag genomen 
door liefde voor rijkdom, ambitie naar macht en verlangen 
naar roem; en zo wordt het hiernamaals vergeten. Hoe 
verder men zich verwijdert van spirituele waarden, hoe 
benauwder de harten worden en hoe meer men slaaf wordt 
van zijn verlangens. Daarom vinden velen, ondanks dat ze in 
rijkdom leven, geen rust; want een leeg geloof maakt de ziel 
onvruchtbaar. 
Een gelovige doet alles met oog voor het evenwicht van het 
hiernamaals. Van de hap die hij eet tot de inkomsten die hij 
verwerft, van de tijd die hij besteedt tot de woorden die hij 
spreekt, bij alles denkt hij aan het hiernamaals. Maar hij 
doet dit steeds in balans met het wereldse. Zoals onze 
Verheven Heer in het vers dat aan het begin van de preek 
voorgelezen is, zegt: “Streef met wat Allah je gegeven 
heeft naar het huis van het hiernamaals, maar vergeet 
ook je aandeel in de wereld niet! En doe goed, zoals 
Allah jou goed heeft gedaan. En zoek geen verderf op 
aarde, want Allah houdt niet van de verderfzaaiers.”1 
Daarom herinnert ons geloof ons er altijd aan om niet te 
frauderen in handel, niet te verspillen in onze uitgaven, 
gunsten dankbaar te gebruiken en barmhartig te zijn voor 
onze buren. 
Doordat de “wereld” vaak in het middelpunt staat, zorgt de 
ziekte van verwereldlijking ervoor dat de mens het 
hiernamaals vergeet. Wie het hiernamaals vergeet, handelt 
slechts voor zichzelf en besteedt zijn tijd, kennis en bezit 
enkel om door anderen gezien en geprezen te worden. Hij 
pronkt met zijn lichaam, leven, kinderen, positie en rijkdom 
waarvan hij denkt dat ze van hem zijn. Zo’n houding geeft 
misschien tijdelijk plezier, maar nooit blijvende rust. 
Een hiernamaals-gericht leven brengt de mens nederigheid 
en tevredenheid, terwijl een werelds-gericht leven behoeftig 
en onverzadigbaarheid voortbrengt. Daarom is geloof het 
kompas van menselijke waarden. Het herinnert ons aan het 
hiernamaals en beschermt ons tegen slavernij aan de wereld. 
Beste moslims! 
In dit snel voorbijgaande leven is de enige weg om een 

 
1 Kasas 28:77 

evenwicht te bewaren met het hiernamaals: opnieuw ons 
kompas van geloof volgen, ons geloof, onze aanbiddingen en 
onze waarden weer in het centrum van ons leven plaatsen. 
Een van de belangrijkste plaatsen die dit mogelijk maken, 
zijn onze moskeeën. Moskeeën zijn niet alleen 
gebedshuizen, maar ook plekken waar de schoonheid van 
het geloof wordt onderwezen, waar moraal beleefd en 
doorgegeven wordt, waar broederschap versterkt wordt en 
waar harten rust vinden. 
We dienen ons leven te ordenen als ware zoals een passer. 
De vaste poot van de passer staat stevig op de grond, de 
andere kan zich zover uitstrekken als mogelijk. De vaste 
poot vertegenwoordigt de identiteit, verbondenheid en het 
geloof van de mens. Zo kan de andere poot zich met 
vertrouwen naar buiten richten. Want als onze vaste poot in 
de moskee, in de Koran en in Allah’s tevredenheid staat, dan 
zal onze cirkel, hoe we ons ook uitstrekken, correct zijn. 
Maar als onze vaste poot in de ziektes van het wereldse 
leven staat, dan raakt onze lijn krom, wordt onze cirkel 
scheef en dwalen wij zelf van de weg af. 
Volgens de overlevering van Ibn Mas’ûd (r.a.) zei de Profeet 
(vrede zij met hem): “Op de Dag des Oordeels zal de mens 
geen stap kunnen verzetten voor zijn Heer totdat hij rekenschap 
heeft afgelegd over vijf zaken: waar en hoe hij zijn leven heeft 
doorgebracht, hoe hij zijn jeugd heeft gesleten, waar hij zijn 
bezit vandaan heeft gehaald en waaraan hij het heeft besteed, 
en of hij heeft gehandeld naar de kennis die hij had.”2 Daarmee 
waarschuwt hij ons nadrukkelijk. 
 
Eerbiedwaardige broeders en zusters! 
Vandaag staan wij oog in oog met de schijnwaarden die de 
verwereldlijking ons opdringt. We leven in een tijd waarin 
ongeloof wordt gepromoot en materie in het middelpunt 
van het leven wordt geplaatst. Wanneer wij onszelf en onze 
kinderen weghouden van de moskeeën, van de Koran en de 
sunnah, van leerkringen en samenkomsten, dan raken hun 
kompassen van slag, volgen zij andere waarden en worden 
zij meegesleurd in verkeerde richtingen. 
Als ouders is onze grootste verantwoordelijkheid om onze 
kinderen op te voeden met geloof, aanbidding en een goed 
karakter. De gevaren die vandaag onze jongeren omringen, 
kunnen enkel door zuiver geloof worden afgewend. Dat een 
jongere in de moskee in de rij voor het gebed staat, 
kennismaakt met de Koran en de geest van de gemeenschap 
ervaart, is het grootste schild tegen slechte vriendschappen 
en schadelijke gewoonten. 
Vandaag is het vrijdag 3 oktober 2025. Sinds 1997 openen 
onze moskeeën al 28 jaar hun deuren voor bezoekers in het 
kader van het programma “Open Moskee Dagen”. Met deze 
gelegenheid groet ik alvast onze vrienden en buren die onze 
moskeeën en ons zullen bezoeken met genegenheid: wees 
welkom! 
O Allah, U die de harten van toestand naar toestand 
keert! Maak onze harten standvastig in Uw religie. Maak ons 
tot degenen die Uw moskeeën onderhouden. Laat ons 
onszelf, U en het hiernamaals niet vergeten. Amin. 
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