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Het gebed gezamenlijk en in de moskee bidden 

حٖيمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللّٰه
كَوٰةَ وَلَمْ  ا ﴿  لوَٰةَ وَآتىَ ٱلزَّ ِ وَٱلْيوَْمِ ٱلْْخِرِ وَأقَاَمَ ٱلصَّ ِ مَنْ آمَنَ بٱِللََّّ   إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللََّّ

ٰٓئِكَ أنَ يَكُونوُا۟ مِنَ ٱلْمُهْتدَِينَ  ٰـ َ فَعَسَىٰٰٓ أوُ۟لَ  ﴾يخَْشَ إلََِّّ ٱللََّّ
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ِ بْنُ عَمْر     صلى الله عليه وسلم َ: قاَلَ لِى رَسُولُ اللَّهِ : قاَلَ عَبْدُ اللَّه

ُ لَهُ مِثلَْهُ فِي الْجَنَّةِ  » ِ بَنَى اللَّّٰ  « مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتغَِي بهِِ وَجْهَ اللَّّٰ

 533، كتاب المساجد مسلم، 
Geliefde moslims, 
Het gebed is de zuil van de religie. Het is de sterkste band 
tussen de dienaar en zijn Heer. Hoewel het individueel kan 
worden verricht, krijgt het in gemeenschap een sociale 
dimensie. De moskeeën zijn de huizen van Allah, en de 
gemeenschap is de groep gelovigen die deze huizen levend 
houden. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) 
prees het gezamenlijk bidden en moedigde dit sterk aan. Hij 
waarschuwde degenen die zich van de gemeenschap 
afzonderden en zei: “Allah’s genade is met de gemeenschap; 
wie zich van de gemeenschap verwijdert, ontvangt een deel van 
het vuur.”1 
 
Waardevolle gelovigen, 
Onze Profeet (vrede zij met hem) stelde het gebed nooit uit 
en verwaarloosde nooit het gezamenlijk bidden. Hij ging naar 
de moskee, stond in rijen met zijn metgezellen en verrichtte 
zijn gebeden altijd in gemeenschap. De metgezellen  
hechtten groot belang aan deze sunnah. Voor hen was de 
moskee het centrum van het leven. Het missen van één gebed 
in gemeenschap was voor hen een groot verdriet. 
Abdoellah ibn Mas‘oed (moge Allah tevreden met hem zijn) 
zei eens: “In de tijd van de Boodschapper van Allah (vrede zij 
met hem) zag ik dat alleen degenen die bekend stonden als 
hypocriet niet naar de moskee kwamen.”2 
 
Beste moslims, 
Moskeeën zijn niet slechts gebedshuizen; ze zijn ook centra 
van geloof, kennis, cultuur en broederschap. Toen de Profeet 
(vrede zij met hem) naar Medina migreerde, was zijn eerste 
daad het bouwen van Masjid an-Nabawi. Deze moskee diende 
niet alleen als gebedsplaats, maar ook als centrum van 
onderwijs, overleg, onderlinge hulp en broederschap. 
Allah zegt: “De moskeeën van Allah worden onderhouden 
door degenen die geloven in Allah en de Laatste Dag, het 
gebed verrichten, de zakât geven en niemand vrezen 
behalve Allah.”3 
En de Profeet (vrede zij met hem) zei: 
“Wie een moskee bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah in 
het Paradijs een huis bouwen.”4 
Daarom behoort het bouwen, onderhouden, beschermen, 
openhouden en vullen van moskeeën met kennis en 
aanbidding tot de grootste vormen van liefdadigheid (sadaqa 
djariya). 
 
 

 
1 Tirmizî, Fiten, 7 
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Beste broeders en zusters, 
Het gezamenlijk verrichten van het gebed kent talloze 
voordelen. Het brengt de harten samen en versterkt de 
broederschap. In dezelfde rij staan rijk en arm, jong en oud, 
leidinggevende en arbeider naast elkaar — een symbool van 
gelijkheid. De gemeenschap betekent eenheid en solidariteit. 
Wie samen in de rij staat voor Allah, legt ook in de 
samenleving de basis voor rechtvaardigheid, samenwerking 
en vrede. Het gezamenlijk gebed brengt discipline en orde in 
het leven. Het naleven van gebedstijden brengt regelmaat en 
stabiliteit. Degene die zich tot de gemeenschap wendt, 
versterkt zijn verantwoordelijkheidsgevoel tegenover Allah, 
zichzelf en zijn medegelovigen. 
 
Waardevolle aanwezigen, 
Het gezamenlijk gebed is een uitdrukking van geloof. Toch 
blijven velen tegenwoordig, zonder geldige reden, weg van de 
moskee. Sommigen stellen het gebed steeds uit en maken 
daar een gewoonte van. 
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat het niet 
deelnemen aan het gezamenlijk gebed een van de duidelijke 
kenmerken van huichelaars is.5 In de Koran worden zij 
beschreven als mensen die “traag en met tegenzin opstaan 
voor het gebed.”6 
Geen enkele vergadering, afspraak of wereldse bezigheid is 
belangrijker dan het gebed. Wanneer de oproep tot gebed 
klinkt, dient de gelovige deze oproep te beantwoorden, zijn 
bezigheden opzij te leggen en zich tot zijn Heer te wenden. 
 
Geliefde gelovigen, 
Laten we niet vergeten dat een moskee bestaat dankzij haar 
imam en haar gemeenschap. Een moskee zonder imam is 
richtingloos; een moskee zonder gemeenschap is zonder ziel. 
Een moskee zonder gebedsgangers is slechts steen en beton; 
maar met gelovigen wordt het een levend en ademend huis 
van geloof. 
Laten we daarom onze best doen om de verplichte gebeden in 
de moskee in gemeenschap te verrichten. Laten we onze 
kinderen kennis laten maken met de moskee en hen 
opvoeden met het gevoel van gemeenschap. 
 
Beste broeders en zusters, 
Laten we samen het bewustzijn van het gezamenlijke gebed 
hernieuwen. 
O Allah! Maak ons tot degenen die hun gebeden in 
gemeenschap verrichten. 
Vervul onze moskeeën met gelovigen en laat ze nooit 
leegstaan. Hecht onze harten aan de moskeeën. 
Maak onze kinderen vertrouwd met het gebed, de 
gemeenschap en de moskee. Amin. 
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