
Vrijdagpreek, 21.11.2025 
Een aanbidding die de erfenis van vorige 
generaties naar de toekomst draagt: Infaq  

حٖیمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ االلّٰ
ا رَزَقْنَاھُمْ ینُْفِقوُنَۙ  ﴿ لٰوةَ وَمِمَّ  ﴾ الََّذٖینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغیَْبِ وَیقُٖیمُونَ الصَّ

 2:3، سورة البقرة  
ِ بنِ مسعودٍ رضي االلَّ عنھ قال : قالَ رسولُ االلَّ صَلىّ اللهُ   وعن عبدِ االلَّ

ُ مَالاً ، فَسَلَّطَھُ على   : «عَلیَْھِ وسَلَّم  لا حَسَدَ إِلاَّ في اثنَتَیَْنِ : رَجُلٌ آتاَهُ االلَّ
ُ حِكْمَةً فھُو یقَضِي بھِا وَیعُلَِّمُھَا  » ھَلكَتِھِ في الحَقِّ . ورَجُلٌ آتاَه االلَّ

 268، ؛ مسلم، مسافرین  5، الزكاة 15البخاري، البخاري، العلم 
Waardevolle moslims, 
We leven in een tijd waarin eigenbelang en egoïsme 
vaak voorop staan. Het wordt helaas soms als een 
zwakte gezien wanneer iemand zich bekommert om de 
problemen van anderen of zich inspant om hun zorgen 
te verlichten. Dit tast de onderlinge solidariteit aan en 
leidt ertoe dat mensen steeds meer vereenzamen. 
Eén van de krachtigste manieren om deze egocentrische 
levenshouding te overwinnen — die de moderne mens 
gevangen houdt in melancholie en depressie — is 
ongetwijfeld de aanbidding van infaq oftewel het geven 
in de weg van Allah. 
De Verhevene beschrijft de godvrezenden als volgt: 
“Zij geloven in het onzichtbare, onderhouden het 
gebed en geven van wat Wij hun hebben 
geschonken.”1 
Infaq betekent: het delen van bezittingen die door Allah 
aan ons zijn toevertrouwd. Met infaq zorg je voor 
anderen en bescherm je de behoeftigen. Je spant je in 
voor familie, gezin, buren, geloofsgenoten en de gehele 
mensheid. 
 
Geliefde aanwezigen, 
Eén van de grootste vergissingen van de mens is dat hij 
denkt dat hij de werkelijke eigenaar is van zijn 
bezittingen. Hij beschouwt zichzelf als de eigenaar in 
plaats van als de beheerder van datgene wat hem door 
Allah is toevertrouwd. 
In werkelijkheid is Allah de ware Eigenaar van alle bezit 
(Mâlik al-Mulk) — de enige Heerser over alles wat 
bestaat. Hij voorziet wie Hij wil uit Zijn schatkamers, als 
beproeving en gunst. 
Maar sommigen vergeten dat wat zij hebben, een 
schenking van Allah is. Een treffend voorbeeld hiervan 
is Karûn uit de tijd van Mozes (vrede zij met hem). Toen 
hem werd gezegd: “Zoek met wat Allah jou heeft 
gegeven het huis van het Hiernamaals, en vergeet 
jouw aandeel in deze wereld niet. Wees goed, zoals 
Allah goed voor jou is geweest.”2 antwoordde hij 
hoogmoedig: 
“Deze rijkdom is mij slechts gegeven dankzij mijn 

 
1 Bakara 2:3 
2 Kasas 28:77   
3 Kasas 28:79 

eigen kennis en kunde.”3 Zijn arrogantie leidde tot 
zijn ondergang. 
 
Waardevolle gelovigen, 
Moge onze Heer, Degene die de Voorziener (ar-Razzâq) 
is, ons en onze geliefden rijkelijk en voortdurend van 
Zijn gunsten voorzien. En moge Hij ons het vermogen 
schenken om van wat Hij ons geeft ook te besteden op 
Zijn weg. 
Het besteden van onze middelen in de weg van Allah is 
een van de belangrijkste vormen van aanbidding. De 
Koran zegt: “Zij vragen jou: wat moeten wij geven? 
Zeg: wat jullie aan goed doen, is voor jullie ouders, 
verwanten, wezen, armen en reizigers. En wat jullie 
aan goed doen, Allah weet het ten volle.”4 
Zij die van hun bezittingen delen, tonen ware 
dankbaarheid aan Allah. Maar degenen die hun rijkdom 
enkel voor zichzelf houden en weigeren te delen, zijn in 
werkelijkheid gevangen door hun bezittingen — ze zijn 
als ware slaven van hun eigen bezit. 
Delen en helpen bevrijdt de mens; het brengt zegen en 
vermeerdering. De Koran beschrijft dit op een prachtige 
manier: “Degenen die hun bezittingen besteden op 
de weg van Allah, zijn als een graankorrel die zeven 
aren voortbrengt, en in elke aar honderd korrels. 
Allah vermeerdert voor wie Hij wil.”5 
 
Geliefde aanwezigen, 
In de hadith waarmee deze preek begon, prijst onze 
Profeet (vrede zij met hem) degenen die hun rijkdom in 
de weg van Allah weten te gebruiken — en hij spoort ons 
aan om zoals hen te zijn. 
Zoals elk jaar nodigt onze organisatie ons ook dit jaar 
uit tot goedheid via de Infaq-campagne. 
Dankzij uw bijdragen zullen 16 projecten in 14 regio’s 
worden gerealiseerd: moskeeën, dienstgebouwen, 
onderwijscentra en scholen zullen worden gebouwd en 
onderhouden. 
De goede daden die daar zullen plaatsvinden, zullen 
blijvende verdiensten zijn in ons dadenboek dat nooit 
gesloten wordt. 
Wij nodigen u uit om te delen van wat u bezit, om te 
behoren tot degenen die werkelijk dankbaar zijn, en om 
bij te dragen aan de verspreiding van goedheid en 
schoonheid. 
Moge de Verhevene onze infaq aanvaarden en zegenen. 
Amin.  
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