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De drie heilige maanden en de Nacht van 
Regaib 
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1/259أحمد بن حنبل، المسند،   
Waardevolle moslims! 
Aanstaande zondag begint de “drie heilige maanden”, 
de tijd van barmhartigheid en vergeving en de 
voorbode van de Ramadan. In de nacht van donderdag 
op vrijdag daarna is het de Nacht van Regaib, wat 
verlangen, wensen en zich richten betekent. Het is een 
gezegende nacht die ons de mogelijkheid biedt onze 
persoonlijke doelen, verlangens en gerichtheid te 
herzien. Het is een kans voor zelfreflectie van de ziel die 
de geestelijke en innerlijke vooruitgang van de 
gelovige mogelijk maakt. De Boodschapper van Allah 
(vrede zij met hem) heeft gezegd: “De verstandige is 
degene die zichzelf ter verantwoording roept en werkt 
voor wat na de dood komt.”1 
 
Beste aanwezigen! 
Ons leven is niet beperkt tot dit wereldse bestaan. De 
wereld is een halteplaats op onze reis die van Allah 
komt en naar Allah terugkeert. Onze reis gaat richting 
het hiernamaals, onze eeuwige woonplaats.2 De 
Profeet (vrede zij met hem) benadrukte dit door te 
zeggen: 
“Wat heb ik met deze wereld te maken? Ik ben in deze 
wereld als een reiziger die in de schaduw van een boom 
rust en daarna weer verdergaat.”3 
Laten wij ons daarom inspannen om ons hiernamaals, 
de wereld van de eeuwigheid, op te bouwen. 
 
Beste broeders en zusters! 
De drie heilige maanden waar wij aan de vooravond 
van staan, zijn voor ons moslims een kans tot 
zuivering, vernieuwing en toenadering tot Allah. In dit 
gezegende periode dienen wij onze gebeden met 
nederigheid te verrichten, onze band met de Heilige 
Koran te versterken, veelvuldig te bidden en om 
vergeving te vragen, en onze tong te zuiveren van 
roddel en ons hart van haat en hoogmoed. Met 
vrijwillig vasten dienen wij onze ziel te disciplineren 
en met liefdadigheid en aalmoezen onze sociale 
verantwoordelijkheid te vervullen. Laten wij deze 
maanden niet in achteloosheid voorbij laten gaan, 
maar elke dag zien als een poort van barmhartigheid 
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en elke nacht als een middel tot vergiffenis. Zo dienen 
wij met een aangescherpt bewustzijn en een zuiver 
hart de spirituele maand Ramadan binnen te gaan. 
De drie heilige maanden zijn voor ons een tijd van 
geestelijke groei. Laten wij ons inspannen om een leven 
te leiden in overeenstemming met het doel van ons 
bestaan en om onze Heer op de juiste wijze te dienen. 
Laten we goedheid, schoonheid en rechtvaardigheid 
onze eigenschappen zijn. Laten wij afstand nemen van 
alles wat kwaad en slechtheid voortbrengt en ons 
daarvan reinigen. Laten wij in deze gezegende maanden 
ons bewustzijn van de ummah levend houden en onze 
onderdrukte en bedroefde broeders en zusters in 
Palestina, Oost-Turkestan en vele andere gebieden niet 
vergeten in onze smeekbeden. Laten wij ons tot onze 
Heer wenden met een smeekbede die onze Profeet in 
deze maanden vaak verrichtte: 
“O Allah! Maak de maanden Rajab en Sha‘ban voor ons 
gezegend en laat ons de Ramadan bereiken.”4 
Āmīn! 
 
Waardevolle moslims! 
Als Islamitische Gemeenschap Millî Görüş start onze 
jaarlijkse campagne voor moskeelidmaatschap dit jaar 
op 21 december, het begin van de drie heilige 
maanden, en loopt deze tot het Ramadanfeest. Deze 
campagne heeft als doel ons allen samen te brengen en 
onze onderlinge verbondenheid te versterken. Door lid 
te worden van onze moskeeën en nieuwe leden te 
werven, nemen wij verantwoordelijkheid voor onszelf, 
onze kinderen, onze gezinnen, onze samenleving en 
onze toekomst. Laten wij deel uitmaken van onze 
moskee en gemeenschap en onze families en omgeving 
bij deze schoonheid betrekken. Laten wij niet vergeten 
dat onze moskeeën dankzij onze steun blijven bestaan 
en licht blijven werpen op ons heden en onze 
toekomst. Laten wij bidden dat onze moskeeën en de 
moslims tot aan de Dag der Opstanding blijven 
bestaan, dat onze eenheid blijvend is en onze 
broederschap sterk. Amin. 
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