Vrijdagpreek, 12.12.2025
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Eerbiedwaardige moslims,
Wanneer onze tijd in deze vergankelijke wereld voorbij
is, zullen wij haar verlaten. De mens is het enige
schepsel dat de vraag stelt: “Waarom besta ik?” Tot de
grootste zegeningen van onze Heer behoort dat Hij dit
antwoord heeft geopenbaard in Zijn Verheven Boek.
Allah zegt in de Koran: “Ik heb de djinn en de mens
slechts geschapen om Mij te aanbidden.”!
Het doel van onze schepping is dus dienaarschap aan
Allah. Dit is de ware betekenis van ons bestaan en een
eer voor de mens. Wie dit bewustzijn bezit, behoort tot
de meest eervolle van alle schepselen. Onze Heer zegt:
“Voorwaar, Wij hebben de kinderen van Adam
geéerd.”?

Waardevolle gelovigen,

Het begrip ‘ibadah’ komt veelvuldig voor in de Koran en
betekent “dienaarschap”. Onze Heer is de enige die het
recht heeft om aanbeden te worden. Dienaar zijn van
iets of iemand anders dan Allah leidt tot de zonde van
shirk (afgoderij) — een zonde die niet vergeven wordt
zonder berouw. Allah zegt: “Dat is jullie Heer, Allah.
Er is geen god behalve Hij. Hij is de Schepper van
alle dingen, dus aanbid Hem. Hij is Degene die over
alles waakt.”®> Wij gelovigen herhalen dagelijks in de
surah al-Fatiha tijdens ons gebed: “U alleen
aanbidden wij, en U alleen vragen wij om hulp.”*
We hernieuwen deze belofte veertig keer per dag. Als wij
trouw blijven aan deze belofte, worden wij sterke,
oprechte en werkelijk vrije mensen. Want ware vrijheid
ligt in het dienen van de Waarheid — vrijheid door
dienaarschap aan Allah.

Geliefde aanwezigen,

In de breedste zin betekent ibadah: het uitvoeren van
wat Allah heeft bevolen, het vermijden van wat Hij heeft
verboden, en leven op een manier die Zijn welbehagen
verdient.

1 Zariyat 51:56
2Isra 17:70
3Enam 6:102

De Profeet (vrede zij met hem) heeft overgeleverd dat
Allah zegt: “Mijn dienaar kan Mij met niets geliefder
naderen dan met de verplichte daden van aanbidding. En
hij blijft Mij naderen met vrijwillige daden totdat Ik van
hem houd. Wanneer Ik van hem houd, word Ik zijn horende
oor, zijn ziende oog, zijn grijpende hand en zijn lopende
voet. Als hij Mij iets vraagt, geef Ik het hem; en wanneer hij
Mijn  bescherming  zoekt, bescherm Ik hem.”
Waarom aanbidden wij?
Allereerst omdat het de reden van onze schepping is.
Wij zijn geschapen om Allah te leren kennen, in Hem te
geloven en Hem te dienen.

Naast de verplichte gebeden zoals het gebed, vasten,
zakat en hadj, is elke handeling die met een oprechte
intentie en met het doel om Allah’s Tevredenheid te
verkrijgen wordt verricht, 66k een vorm van aanbidding.
Het zorgen voor het welzijn van onze familie, het
helpen van de armen en onderdrukten, het zoeken van
rechtvaardige middelen van levensonderhoud — dit
alles is aanbidding. Eerlijkheid in handel, werken voor
het welzijn van de samenleving, en zelfs het weghalen
van een steen van de weg om iemand niet te laten
struikelen is aanbidding.

Beste broeders en zusters,

Onze Heer zegt: “En aanbid jouw Heer totdat de dood
tot jou komt.”® Laten wij gehoor geven aan deze
oproep. Laten wij ons hele leven in het teken stellen van
aanbidding en gehoorzaamheid aan Allah.

Versier onze levens met goede daden, gebed en een edel
karakter. Leef in het bewustzijn dat Allah ons altijd ziet
en met ons is. Wees niet alleen gehoorzaam in de
verplichte daden, maar ook in het streven om een goed
mens te zijn en onze samenleving tot nut te zijn.

Laten wij niet vergeten dat elke aanbidding die Allah
heeft voorgeschreven, bedoeld is om ons te leiden naar
goedheid, schoonheid en oprechtheid.

Moge Allah onze aanbiddingen aanvaarden, ze voor
Hem waardevol maken, en ons allen sieren met een edel
karakter. Amin.
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