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Opvoeding van het hart en spirituele zuivering  
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Beste gelovigen, 
Sinds gisteren hebben wij de gezegende maand 
ramadan mogen bereiken. Deze maand is een unieke 
kans voor de opvoeding van ons hart en voor onze 
spirituele reiniging. Onze Verheven Heer zegt in de 
Heilige Koran: “Op die Dag zullen noch 
bezittingen noch kinderen baten. Alleen wie met 
een zuiver hart tot Allah komt, zal succesvol 
zijn.”1 
Deze goddelijke boodschap laat ons duidelijk zien dat 
de ware waarde van de mens niet wordt gemeten aan 
zijn rijkdom, status of uiterlijk, maar aan de 
zuiverheid en oprechtheid van zijn hart. Onze 
Verheven Profeet  صلى الله عليه وسلم vestigde hierop de aandacht met 
de woorden: “Allah kijkt niet naar jullie uiterlijk of jullie 
bezittingen, maar Hij kijkt naar jullie harten en jullie 
daden.” 1F

2 
Daarom moeten wij belang hechten aan de opvoeding 
van ons hart en aan onze spirituele zuivering. 
Natuurlijk krijgt de zuiverheid van het hart betekenis 
wanneer de aanbiddingen in overeenstemming zijn 
met de islamitische voorschriften. In de islam is het 
doel van individuele aanbidding het zuiveren van het 
hart en het verfijnen van de ziel. Zo kan de mens het 
uiteindelijke doel van zijn schepping vervullen en 
een bewuste dienaar van Allah worden. 
Waardevolle moslims, 
Het hart is het centrum van het geloof. Het geloof 
nestelt zich in het hart, intenties worden in het hart 
gevormd en handelingen komen voort uit het hart. 
Wanneer er oprechtheid in het hart is, worden ook de 
woorden en daden van de mens mooi. Maar wanneer 
het hart wordt verwaarloosd, krijgen geestelijke 
ziekten zoals hoogmoed, jaloezie, haat, woede, 
schijnheiligheid en wereldse liefde de overhand. Deze 
ziekten beschadigen niet alleen het individu, maar 
ook de samenleving. 

 
1 Shuarâ, 26:88-89 
2 Müslim, Birr, 34 
3 Buhârî, Îmân, 39 

Onze Profeet صلى الله عليه وسلم heeft deze waarheid als volgt 
verwoord: “Weet dat er in het lichaam een stukje vlees 
is: als het goed is, is het hele lichaam goed; en als het 
verdorven is, is het hele lichaam verdorven. Dat is het 
hart.” 2F

3 
Beste gemeenschap, 
De eerste stap in de opvoeding van het hart is 
zelfreflectie. Het herzien van onze intenties en het 
verrichten van onze aanbiddingen zonder uiterlijk 
vertoon, uitsluitend omwille van Allah, zuivert het 
hart. Spirituele reinheid is mogelijk door zonden te 
vermijden en berouw tot een vast onderdeel van ons 
leven te maken. Zonden verduisteren het hart, terwijl 
aanbidding en berouw het verlichten. 
De Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم heeft ons laten weten 
dat elke begane zonde een vlek op het hart achterlaat 
en dat deze vlekken door oprecht berouw worden 
uitgewist. Anders valt men onder het goddelijke 
woord: “Nee! Wat zij hebben verdiend, heeft hun 
harten met roest bedekt.” 3F

4 
Moge Allah ons en onze dierbaren behoeden voor 
harten die roest en vuil verzamelen. 
Beste broeders en zusters, 
Een van de meest effectieve manieren om het hart te 
reinigen is het opbouwen van een band met de 
Heilige Koran. De Koran is een genezing en een 
genade voor de harten. Het gebed, het gedenken van 
Allah en smeekbeden houden het hart levend en 
zuiveren het van spirituele onreinheden. Daarnaast is 
vergevingsgezind zijn, haat en wrok uit het hart 
verwijderen en leren het goede voor anderen te 
wensen een grote vorm van morele rijping in de 
opvoeding van het hart. Een barmhartig hart staat 
dichter bij de barmhartigheid van Allah. 
Onze Profeet صلى الله عليه وسلم zei: “Toon barmhartigheid, dan zal jou 
barmhartigheid worden getoond. Vergeef, dan zal Allah 
jou vergeven.”4F

5 
Laten wij niet vergeten dat een zuiver hart de basis is 
van een vredig leven, een sterk geloof en een mooi 
karakter. Wie zijn hart opvoedt met geloof, 
godsvrucht en goede zeden, vindt rust in deze wereld 
en bereikt eeuwige verlossing in het hiernamaals. 
Laten wij daarom elke dag onze harten opnieuw 
zuiveren en ons inspannen om onze Heer met een 
zuiver hart te ontmoeten. Moge de Verheven Allah 
ons doen behoren tot Zijn dienaren met een zuiver 
hart en een oprechte intentie. 
Amin. 

4 Mutaffifîn, 83:14 
5 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II. 219 


