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Moge ons feest gezegend zijn! 
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Geachte gelovigen! 
Vandaag ervaren wij de vreugde en dankbaarheid 
van het bereiken van het gezegende Ramadanfeest, 
een dag waarop onze harten gevuld zijn met vrede 
en blijdschap. Oneindige lof en dank zij met onze 
Heer, Die ons na de barmhartige maand Ramadan, 
deze mooie feestmorgen heeft laten meemaken. 
Vrede en zegeningen zij met onze geliefde Profeet 
Mohammed Mustafa (vrede zij met hem), zijn 
familie en zijn metgezellen. Moge ons Ramadanfeest 
gezegend zijn. 

Waardevolle moslims! 
Feestdagen zijn bijzondere dagen waarop harten 
verzachten, wrok wordt vergeten en liefde, respect 
en genegenheid worden vernieuwd. Het zijn 
momenten waarop familiebanden worden 
aangehaald en verwantschap wordt versterkt. Laten 
wij daarom tijdens dit feest onze ouders bezoeken 
als zij nog in leven zijn, en hen bellen als zij ver weg 
wonen. Laten wij hen blij maken en om hun 
smeekbeden vragen. 
Laten wij samen met onze partners en onze 
kinderen liefde en genegenheid tonen en hen 
feestdagen geven die zij zich altijd met vreugde 
zullen herinneren. Laten wij onze familieleden en 
vrienden bezoeken en vooral onze behoeftige en 
zieke broeders en zusters niet vergeten te helpen. 
Verspreid onder elkaar de vredesgroet (salaam), die 
afstanden overbrugt en genegenheid versterkt. 
Wanneer wij ons hiervoor inzetten, hopen wij de 
blijde boodschap van onze Profeet (vrede zij met 
hem) te mogen ontvangen: “O mensen! Verspreid de 
vredesgroet onder elkaar, voed de armen, onderhoud de 
familiebanden en verricht het nachtgebed terwijl 
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andere mensen slapen, jullie zullen dan in vrede het 
Paradijs betreden.”1 

Beste broeders en zusters! 
Onze Heer zegt in de Edele Koran: “De gelovigen 
zijn slechts broeders. Breng daarom verzoening 
tussen jullie broeders en vrees Allah, opdat jullie 
barmhartigheid wordt geschonken.”2 
Laten wij daarom deze feestdag aangrijpen om 
mensen die met elkaar in onmin leven te verzoenen. 
Laten wij oprecht vergeving vragen aan degenen 
wier hart wij hebben gekwetst en laten we onze 
onderlinge banden herstellen, zodat wij gehoor 
geven aan het bevel van onze Heer. Mogen we de 
barmhartigheid ontvangen van Allah zodat we 
samen met onze familie, kinderen, verwanten en 
gelovige broeders en zusters een vredig feest kunnen 
beleven. 
In een overlevering wordt benadrukt dat het niet 
toegestaan is voor gelovigen om in onmin te blijven: 
“Koester geen haat tegen elkaar, wees niet jaloers op 
elkaar, keer elkaar niet de rug toe. O dienaren van 
Allah, wees broeders. Het is een moslim niet toegestaan 
om langer dan drie dagen zijn broeder te mijden.”3 
Daarnaast geeft onze Profeet (vrede zij met hem) 
ons het volgende advies om liefde te versterken en 
slechte gevoelens te verwijderen: “Schud elkaar de 
hand, zodat wrok uit jullie harten verdwijnt. Geef 
elkaar geschenken, zodat jullie liefde toeneemt en 
vijandschap verdwijnt.”4 

Beste gemeenschap! 
Terwijl wij enerzijds de vreugde van deze 
feestmorgen beleven, zijn er anderzijds broeders en 
zusters in verschillende delen van de wereld – met 
name in Gaza – die door onderdrukking en honger 
ver verwijderd zijn van feestvreugde. Laten wij op 
deze gezegende dag hun pijn in ons hart voelen, 
voor hen bidden en de hulp bieden die binnen ons 
vermogen ligt. 
Moge onze Heer de mensheid laten toekomen aan 
feestdagen waarop alle onderdrukten en behoeftigen 
op aarde kunnen glimlachen. Moge Allah ons in 
staat stellen om nog vele feestdagen in vrede en met 
vergeven zonden te bereiken. Amin. 
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