Vrijdagpreek 20.03.2026
Je hele leven leven zoals in de Ramadan
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Beste gelovigen!
Met zorg en toewijding hebben wij de gezegende
maand Ramadan beleefd, die ons leven met
zegeningen vervulde. Nu hebben wij, alhamdulillah,
het Ramadanfeest mogen bereiken. Wij smeken
Allah dat het vasten die wij een maand lang hebben
gehouden, de taraweeh-gebeden die wij hebben
verricht, onze smeekbeden, onze vergevingen, onze
liefdadigheid en al onze aanbiddingen door Hem
worden aanvaard.

Moge Allah ons doen behoren tot de rechtvaardigen:

zij die verlicht worden door het licht van de Koran,
die zich door het gebed onthouden van het kwade,
wier geduld door het vasten wordt vervolmaakt, en
die hun bezit zuiveren door zakat en fitra.

Beste moslims!

De gezegende maand Ramadan is elk jaar opnieuw
een leerschool die ons toont hoe een moslim
behoort te zijn. Ramadan leert ons om onze
begeerten te beheersen ter wille van Allah, om ’s
nachts in gebed te staan, onze tafels te delen, de
behoeftigen te helpen en de waarde van een stuk
brood en water te beseffen.

Maar het belangrijkste is dat wij deze mooie
eigenschappen meenemen in ons hele leven. Onze
Heer zegt immers in de Koran: “Aanbid jouw Heer
totdat de dood tot jou komt.”!

Hiermee maakt Allah duidelijk dat onze
dienaarschap niet beperkt is tot één maand, maar
dat wij ons hele leven moeten leven in
overeenstemming met Zijn Tevredenheid. Laten wij
daarom ons kostbare levenskapitaal niet verspillen
aan nutteloze zaken. Laten wij onze aanbiddingen
regelmatig en standvastig verrichten.

Onze Profeet # zei immers: “Doe de daden die jullie
aankunnen. Allah wordt niet moe (van het belonen),
maar jullie worden moe. En de meest geliefde daden bij
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Allah zijn de daden die voortdurend worden verricht,
ook al zijn zij gering.”*

Edele gemeenschap!

Door het vasten hebben wij onze wilskracht
versterkt en geleerd geduldig te zijn. Wij hebben
onze handen, onze tong en ons hart bewaakt en
tegenover het kwaad en de zonde gezegd: “Ik vast.”
Wij hebben ons niet alleen onthouden van het
verboden, maar zelfs van toegestane zaken zoals
eten en drinken — enkel omwille van Allah.

Deze overgave moeten wij ook buiten Ramadan
tonen: in het naleven van alle verplichtingen en het
vermijden van alle verboden. Vergeet niet: terwijl
het vasten slechts één maand per jaar verplicht is, is
het gebed vijf keer per dag voorgeschreven.

Allah zegt: “Zoek hulp in geduld en in het gebed.
Voorwaar, dat is zwaar, behalve voor degenen die
nederig en diep ontzagvol zijn (tegenover Allah).”3
Hiermee leert Allah ons dat volharding in
aanbidding zwaar is, behalve voor hen die beseffen
dat zij hun Heer zullen ontmoeten en Hem met
eerbied vrezen. Gelukkig zijn zij die elke dag voor
Allah neerknielen en Hem danken voor Zijn
gunsten.

Beste broeders en zusters!

De verplichte aanbiddingen zijn onze onmisbare
plichten als dienaren van Allah. Maar laten wij ook
de sunnah- en vrijwillige aanbiddingen niet
verwaarlozen. Want daden zoals het tahadjoed-
gebed en vrijwillig vasten brengen grote beloningen
in het hiernamaals.

Onze Profeet # gaf ons de blijde tijding: “Wie de
Ramadan vast en daar zes dagen in de maand
Shawwal aan toevoegt, is alsof hij het hele jaar heeft
gevast.”* Laten wij daarom in deze maand Shawwal
zorg dragen om zes dagen te vasten.

Moge onze Heer ons in staat stellen om elke maand
te beleven met het bewustzijn van Ramadan en elke
nacht met het besef van Laylat al-Qadr.

Moge onze vrijdag en ons Ramadanfeest gezegend
zijn! Amin
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