Vrijdagpreek, 27.03.2026
Leven met de Koran
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Beste moslims,

Ons heilige boek, de Koran, dat door onze Heer als
een bron van vermaning en leiding voor de hele
mensheid is gezonden, roept ons altijd op tot het
goede, het mooie en het nuttige. Tegelijkertijd
waarschuwt hij ons voor het slechte en het kwaad.
Wanneer de Koran met de intentie wordt overdacht
om de waarheid te zoeken en het juiste pad te vinden,
verzacht zijn wonderbaarlijke woorden zelfs de
hardste harten en verlicht hij de verduisterde zielen.
Allah de Verhevene zegt hierover:
“O mensen! Er is tot jullie een vermaning van
jullie Heer gekomen, een genezing voor wat in de
harten is, en een leiding en barmhartigheid voor
de gelovigen.”!

Waardevolle gelovigen,

Onze Heer heeft de Koran voor ons gemaakt tot een
bron van genezing en een gids naar het rechte pad.
Net zoals ons lichaam genezing vindt met medicijnen
wanneer het ziek wordt, zo vinden onze benauwde
zielen en vermoeide harten alleen genezing door het
licht van de Koran.

De Koran is een goddelijke gids die betekenis geeft
aan ons leven, onze hoop steeds vernieuwt en ons
herinnert aan onze plicht als dienaren van Allah. Hij
leert ons geduldig te zijn, onszelf ter verantwoording
te roepen, onze verlangens te beheersen en solidair
te zijn met onze broeders en zusters.

Terwijl wij vaak achter het tijdelijke leven aanrennen,
herinnert de Koran ons aan het eeuwige hiernamaals.
De imaan van degenen die zich stevig vasthouden aan
de Koran neemt toe. Zoals in een vers wordt gezegd:
“De ware gelovigen zijn degenen van wie de
harten beven wanneer Allah wordt genoemd.
Wanneer Zijn verzen aan hen worden
voorgelezen, neemt hun geloof toe en zij
vertrouwen alleen op hun Heer.”?

Y{inus, 10:57
2Enfal, 8:2

Beste aanwezigen,

De Koran is het woord van onze Verheven Heer, Die
alles uit het niets heeft geschapen. Degenen die erin
geloven en Hem volgen, zullen geluk bereiken in
beide werelden.

Het leren en naleven van de Koran is een van de meest
deugdzame en beste daden die een moslim kan
verrichten. Onze Profeet # zei: “De beste onder
jullie is degene die de Koran leert en
onderwijst.”?

Laten we daarom, als we nog niet kunnen lezen uit de
Koran, dit zo snel mogelijk leren. Laten we het leven
dat onze Heer ons heeft gegeven niet doorbrengen
zonder de Koran.

Laten we ons vooral inspannen om onze kinderen en
jongeren in contact te brengen met de prachtige
woorden van de Koran, hen hierin te onderwijzen en
de liefde voor de Koran te laten groeien in hun harten.
Want het opvoeden van onze kinderen met geloof,
goede moraal, eerlijkheid en oprechtheid is een van
de belangrijkste verantwoordelijkheden van elke
gelovige ouder.

Onze kinderen zijn het licht van onze ogen, de
vreugde van ons hart en een toevertrouwd geschenk
van Allah. Daarom fluisteren we vanaf hun eerste dag
de adhan in hun oren en proberen we hen, voor zover
mogelijk, weg te houden van zonden en hen op te
voeden met bewustzijn van geloof en aanbidding.

Broeders en zusters,

De maand Ramadan, de maand van de Koran, ligt
inmiddels achter ons. Maar laten we de sterke band
die we met de Koran hebben opgebouwd ook in de
komende elf maanden blijven versterken.

Laten we proberen met de Koran te leven en zelf een
levende Koran te worden.

Moge Allah ons de bewustheid en het besef schenken
om dit levend te houden en het in ons hele leven toe
te passen. Moge onze Heer ons en onze generaties het
vermogen geven om Zijn boek op de juiste manier te
lezen en te begrijpen.

Moge Hij ons nooit beroven van het licht van de
Koran. Amin.
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