
Vrijdagpreek, 24.04.2026 
De zoektocht van jongeren naar betekenis 

حٖیمِ  حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ االلّٰ
 ﴾ ترُْجَعوُنَ  لاَ  اِلَیْنَا  وَانََّكُمْ  عَبَثاً  خَلَقْناَكُمْ  انََّمَا افَحََسِبْتمُْ  ﴿

 ۲: ٤٦سورة البقرة،
ُ عَلَیْھِ وَ سَلَّمْ) قاَلَ   :عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ عَنِ النَّبيِِّ (صَلَّى االلَّ

لاَ تزَُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ مِنْ عِنْدِ رَبھِِّ حَتَّى یسُْألََ عَنْ خَمْسٍ عَنْ  “  «
عُمْرِهِ فِیمَا أفَْناَهُ وَعَنْ شَباَبھِِ فیِمَا أبَْلاَهُ وَمَالِھِ مِنْ أیَْنَ اكْتسََبھَُ وَفیِمَ أنَْفَقھَُ وَمَاذَا  

 » ”.عَمِلَ فِیمَا عَلِمَ 
 ۱الترمذي، صفة القیامة، 

Beste gelovigen! 
De geschiedenis van de mens, zoals beschreven in de 
Koran, is een ontwikkeling van het loutere bestaan 
naar bewust mens-zijn, en vandaar naar de meest 
volmaakte vorm van menselijkheid. De mens 
onderscheidt zich van andere schepselen door het 
verstand, spraak en wil die hem zijn geschonken. De 
relatie tussen de Schepper en de mens is geen 
verhouding van meester en slaaf, maar een verbond: 
een relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen. 
De mens, die beschikt over verstand, wilskracht en het 
vermogen zich uit te drukken, is van nature gericht op 
het zoeken naar betekenis in zijn bestaan. Vooral in de 
jeugd komt deze zoektocht naar betekenis het sterkst 
naar voren. Jongeren stellen vandaag de dag de tijdloze 
vragen van de mensheid nadrukkelijker dan ooit: 
“Wie ben ik? Waarom leef ik? Waar kom ik vandaan en 
waar ga ik naartoe?” Deze vragen vormen geen 
probleem, maar juist een teken van zoeken en een 
natuurlijk onderdeel van het mens-zijn. Het werkelijke 
probleem ligt in het ontbreken van juiste en 
bevredigende antwoorden op deze vragen. 
 
Beste broeders en zusters! 
Onze tijd doet jongeren veel beloftes, maar biedt hun 
weinig echte betekenis. Moderne stromingen 
definiëren het leven vooral in termen van genot, 
snelheid en succes, terwijl nihilistische opvattingen 
suggereren dat alles zinloos is. In een wereld waarin 
wordt gezegd: “Alles is voor jou”, wordt de jongere vaak 
geconfronteerd met gevoelens van leegte en 
ontevredenheid en kan hij zich waardeloos en eenzaam 
gaan voelen. Deze innerlijke toestand—waarin men 
veel bereikt maar nergens echte voldoening in vindt—
is het gevolg van een diepgaand verlies aan betekenis 
dat kenmerkend is voor onze tijd. 
 
Beste aanwezigen! 
Het leven is echter geen doelloze stroom. Het is geen 
tijd die gegeven is om gedachteloos te verbruiken, 
maar een toevertrouwd geschenk, een waardevolle 
kans. De Almachtige Allah zegt: “Dachten jullie dat 

 
1 Mu'minun, 23:115 

Wij jullie voor niets hebben geschapen?”1 en maakt 
daarmee duidelijk dat het leven geen toeval is. Elke 
ademhaling, elke dag en elke levensfase vormt een reis 
die pas betekenis krijgt door verantwoordelijkheid. De 
jeugd is daarbij de krachtigste en meest gezegende fase 
van die reis. 
 
Waardevolle gelovigen! 
De religie biedt jongeren geen oppervlakkige slogans, 
maar een stevig fundament van betekenis. De islam 
leert de mens: “Jij bent geen toeval, geen last en niet 
waardeloos. Jij bent met wijsheid geschapen, met 
verantwoordelijkheid toevertrouwd en niet aan jezelf 
overgelaten.” 
Onze Profeet (vrede zij met hem) herinnerde ons aan 
de waarde van de jeugd en zei: 
“Op de Dag der Opstanding zal de dienaar ter 
verantwoording worden geroepen over waar hij zijn leven 
aan heeft besteed en hoe hij zijn jeugd heeft 
doorgebracht.”2 
Dit is niet bedoeld om angst op te wekken, maar om de 
waarde te benadrukken van het leven in het algemeen 
en van de jeugd in het bijzonder. 
 
Beste broeders en zusters! 
Jongeren hebben geen behoefte aan harde woorden, 
maar aan oprechtheid. Hun hart verlangt geen druk, 
maar erkenning. In plaats van te vragen: “Waarom zijn 
jullie zo?”, zouden we moeten zeggen: “Wij begrijpen 
jullie.” Onze huizen, moskeeën en gemeenschappen 
moeten voor jongeren geen plekken van oordeel zijn, 
maar van vertrouwen. Want betekenis ontstaat en 
groeit door verbondenheid, en die verbondenheid kan 
alleen bloeien in een sfeer van vertrouwen. 
 
Beste gelovigen! 
Laten wij jongeren geen kant-en-klare antwoorden 
geven, maar hun een begaanbare weg tonen—met 
geduld, barmhartigheid en wijsheid. 
Moge Allah onze jongeren leiden naar de juiste wegen 
in hun zoektocht naar betekenis en hun harten 
vervullen met geloof, hoop en richting. 
Amin. 
 
 

2 Tirmizî, Sıfatü'l-Kıyâme, 1 


