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Doe'a en machteloosheid van de dienaar 
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Beste gelovigen! 
Onze Verheven Heer is Degene die ons uit het niets 
heeft geschapen, ons voortdurend observeert en onze 
behoeften het beste kent. De mens is van nature 
hulpeloos, beperkt en zwak. Hoezeer hij ook de meest 
geëerde van de schepselen is, bij ziekte, tegenslag of 
een moment van wanhoop beseft hij hoe beperkt zijn 
eigen kracht werkelijk is. Dit besef opent de deur naar 
het zich wenden tot zijn Heer. In de Edele Koran, onze 
leidraad, wordt gezegd: “Jullie kunnen Hem op aarde 
niet machteloos maken. Buiten Allah hebben jullie 
geen enkele beschermer of helper.”1 
 
Beste broeders en zusters! 
De meest duidelijke en effectieve manier om ons tot 
onze Heer, de ware Eigenaar van de werelden, te 
wenden is door middel van doe’a. Doe’a is niet alleen 
een verzoek doen, maar ook een vorm van bewustzijn. 
De persoon die doe’a verricht, erkent zijn eigen 
hulpeloosheid en bevestigt de oneindige macht van 
zijn Heer. In dit opzicht is doe’a een vorm van 
aanbidding die de ziel zuivert en het hart tot rust 
brengt. Onze verheven Profeet (vrede en zegeningen 
zij met hem) zei zelfs: “Doe’a is de kern van 
aanbidding.”2 
De mens ervaart angst en bezorgdheid tegenover zaken 
die hij niet kan beheersen. Maar door doe’a vindt het 
hart rust en ervaart men de vrede van het 
toevertrouwen van zijn lasten aan zijn Heer. Degene 
die doe’a doet, weet: “Ik doe wat binnen mijn 
vermogen ligt, maar het resultaat wordt door Allah 
bepaald.” Dit bewustzijn maakt de mens 
verantwoordelijk en beschermt hem tegen hoogmoed. 
Want hoezeer iemand ook zijn best doet, hij erkent dat 
de uiteindelijke macht niet bij hem ligt. 
 
 
 

 
1 Shûrâ, 42:31 
2 Tirmizî, Daavât, 1 
3 A'râf, 7:55 

Waardevolle moslims! 
De hulpeloosheid van de dienaar is geen tekortkoming, 
maar een waarheid van het dienaar-zijn. Wie deze 
waarheid accepteert, komt dichter bij zijn Heer. Trots 
en arrogantie, die de ziel naar ondergang leiden, 
verwijderen de mens van zijn Heer, terwijl degene die 
zijn eigen zwakte beseft zich oprechter en inniger tot 
Hem wendt. De meest oprechte smeekbeden stijgen op 
in momenten van grootste hulpeloosheid. Want op die 
momenten is de dienaar vrij van schijn, bewust van 
zichzelf en doordrongen van de absolute macht van 
Allah. 
Maar we moeten niet vergeten: doe’a hoort niet alleen 
bij moeilijke tijden; het moet altijd verricht worden. 
Wanneer we zegeningen ontvangen, doen we doe’a met 
dankbaarheid, en wanneer we beproevingen 
ondervinden, doen we doe’a met geduld. 
 
Beste aanwezigen! 
Laten we bij het verrichten van doe’a niet alleen met 
onze tong, maar met heel ons lichaam tot onze Heer 
wenden. Laten we erop letten de grenzen niet te 
overschrijden in onze smeekbeden. In de Edele Koran 
wordt hierover gezegd: “Roep jullie Heer aan in 
nederigheid en in stilte. Voorwaar, Hij houdt niet 
van degenen die de grenzen overschrijden.”3 
Laten we ook niet ongeduldig zijn en niet zeggen: “Ik 
heb doe’a gedaan, maar het is niet verhoord.” Onze 
Heer geeft ons immers het goede nieuws: 
“Wanneer Mijn dienaren jou over Mij vragen: 
voorwaar, Ik ben dichtbij. Ik verhoor de smeekbede 
van degene die Mij aanroept.”4 
Onze Heer, Die dichter bij ons is dan onze halsslagader, 
beantwoordt onze smeekbeden ofwel zoals wij wensen, 
ofwel op een manier die beter voor ons is. 
Laten we onze preek afsluiten met de doe’a die de 
Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met 
hem) vaak verrichtte: “O onze Heer! Schenk ons het 
goede in deze wereld en het goede in het Hiernamaals en 
bescherm ons tegen de bestraffing van het Vuur!”5 Amin! 
 

4 Bakara, 2:186 
5 Buhârî, Tefsîr 38, Daavât, 55; Müslim, Zikr, 23, 26, 27 


